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Voorwoord 
 
Lieve Kielegatters, 

Wederom een prachtig exemplaar!! Hier ligt het dan, het supervette jaarverslag van 
Stichting Kielegat. Door jullie, met jullie, voor jullie. Het jaarverslag poogt een goed over- 
en inzicht te geven wat er zich zoal heeft afgespeeld in ons mooie Kielegat in het afgelopen 
seizoen 2022-2023. Geschreven door onze vrijwilligers zelf. Een uniek document, met 
daardoor veel verschillende stijlen!! Bijna 50 evenementen zijn er het afgelopen seizoen 
georganiseerd. Onvoorstelbaar wat onze 280 vrijwilligers weer hebben neergezet!!! 

Ik denk dat we mogen spreken van een zeer gezellig, zeer geslaagd, drukbezocht seizoen. 
Uitdagingen zijn er nog genoeg voor het komende seizoen, waarbij o.a. veiligheid, 
duurzaamheid (glas, blik, plastic) en toegankelijkheid van de stad speerpunten op onze 
agenda zullen zijn. 

Ik wens jullie bijzonder veel plezier met het lezen van dit jaarverslag. Door alle schrijvers 
vanuit hun roodoranje hart geschreven. 
 
De opzet van dit verslag is iets anders dan vorig jaar. Dit verslag legt de nadruk op de 
verslaggeving van alle evenementen welke de Stichting heeft georganiseerd. Dit met name 
omdat de meeste evenementen de afgelopen 2 jaar geen doorgang hebben kunnen vinden. 
Hierbij zal het chronologisch programma van het afgelopen seizoen van onze Hoogheid de 
rode draad vormen van dit jaarverslag. Evenementen waarbij de titel blauwe tekst zijn, 
worden door onze stichting georganiseerd. Evenementen in rode tekst in de titel zijn niet 
door ons georganiseerd. 
 
Tenslotte mijn grote dank aan Anouk, Gijs, Danny en Jorien voor hun support bij de 
totstandkoming van dit jaarverslag. 
 

 ᤻᤹᤺ ∤∥∦ 
 
Secretaris Stichting Kielegat  

Pascal van Beek 

 

Motto 2022-2023 
 
Uit de 94 ingezonden motto’s is het motto van Sander 
Frijters gekozen als het motto voor 2022-2023. Met de 
koppeling aan ons Bredaas icoon Ger Couvreur is het een 
echt Kielegats motto waar je alle kanten mee op kan. Zowel 
optochtbouwers, liedjesschrijvers, en voor de 
creatievelingen die elk jaar hun carnavalspak afstemmen op 
het motto. Prins Arie maakte voor de Ontmanteling (01-03-
2022) het nieuwe motto bekend.  Ontwerp Joost van Dorst. 
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Wist-je-dat ……… Wist-je-Kielegat…??? 
 

 Wij gegroeid zijn naar ruim 280 vrijwilligers. 
 Wij bijna 50 evenementen hebben georganiseerd, binnen en buiten, en waarbij wij 

slechts voor 5 evenementen entreegeld vroegen. 
 Door de zeer flexibele op- en instelling van al onze vrijwilligers, soms op zeer korte 

termijn, er erg veel fantastische evenementen zijn georganiseerd. 
 Stichting Kielegat dit jaar voor de 86e keer carnaval in het Kielegat organiseerde. 

Carnaval zelf al vele eeuwen in Breda wordt gevierd.  
 Dit jaar wij voor het 4e jaar: Prins Arie d’n Irste installeerden. Beschermheer van ut 

Bredaose lied, Trompetter der dweilende kapellen, Kletsmajoor der kwetsbare 
ouderen, Prins van rood naar oranje. 4 jaar, een uitzondering!! En hij de 26e Prins 
van het Kielegat is. 

 We een fantastische Jeugdprins Reijn & Jeugdprinses Noor hadden met hun gevolg. 
 Kielepraot d’n podcast verder uitgerold is. 
 Wij een eigen vrijwilligerskapel hebben opgericht, Hola Spinola 
 Social Media een prachtig nieuw item had: Zet’um wir op Maandag. 
 De Vliegende Kielegatter geïntroduceerd is met al 25 vrijwilligers. 
 Een geweldig initiatief van de Kielegatse leenboxen i.s.m. Parels is geïntroduceerd. 
 Er via Parels ongeveer 40 outfits uitgeleend zijn die door Kielegatters zijn 

ingeleverd tijdens de Kielegatse vrijmarkt. 
 Carnaval 4 Dummies heeft plaatsgevonden; een kennismakingscursus met carnaval 

voor internationale studenten. 
 De VvdP Bingo een groot succes was. 
 Brunchen met de Prins wederom een vette happening was!!! 
 Dit zeker ook geldt voor de Vrijmarkt, Veiling en Halfvasten. 
 De Leuttax een zeer succesvolle revival heeft gemaakt. 
 Voor de 53e keer de Kontklopper werd uitgebracht. 
 Ook het Blèèrfêêst voor de 53e maal is georganiseerd  
 Een vertrouwenspersoon is aangesteld en gepresenteerd, Welkom Otte!! 
 Een uitverkocht, stuiterend, fantastisch Stuiterbal hadden; 800 kaarten!!! 
 Kielegatse Klokkenluiders is voortgezet. 
 Club Kielegat als een speer gaat. 
 Dit het laatste seizoen was van onze fantastische voorzitter Lucien Verhoef. 
 Rutger Westenburg onze nieuwe voorzitter wordt. 
 We samen met de Gemeente Breda een Kielegat toegankelijk-kaart hebben 

geïntroduceerd die alleen al op de App 1,8 miljoen keer is bekeken 
 Tijdens carnaval 2023 de website van Stichting Kielegat 41.787x is bezocht. Dat 

het meeste verkeer via Facebook komt en de best bezochte pagina de Optocht-
pagina is. 

 Onze evenementenvergunning 510 pagina's bevat. 
 Slechts 288 meter aan hekwerk carnaval beheersbaar gemaakt hebben. 
 We dit jaar in een nieuwe bus rondreden met het gevolg? 
 Het Begijnhof onder bescherming van de familie van Oranje – Nassau staat, en 

ondertekend is door Prins Maurits 433 jaar geleden? 
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Zaterdag 11 juni 2022 

Asbachdag 
Lucien Verhoef 

Jeroen de Lange en Lucien Verhoef hebben de organisatie van de Asbachdag 2022 op zich 
genomen. Op 11 juni verzamelt het bestuur om 10:00 bij de Mezz om vanuit daar met de 
bus van de hoogheid naar onze vergaderlocatie gebracht te worden. Hofchauffeur Paul 
stuurt ons, zoals altijd met grote deskundigheid, door de straten van Breda en zet ons af bij  

 

het prachtige stadion van ons aller NAC. De vergadering wordt geopend met een 
traditionele proost op het jaar met een heerlijk glas Asbach Uralt. Vooral organisator 
Jeroen doet het hier heel goed op. Het fantastisch mooie jaarverslag van onze nieuwe 
secretaris Pascal van Beek wordt gepresenteerd. Helaas niet door Pascal zelf, hij heeft 
verplichtingen bij zijn bijzondere kapel ZoetWaterOrkest de Makrele want die bestaan 40 
jaar. Vervolgens wordt de begroting van de penningmeester goedgekeurd. Jeroen Jagas en 
Stoffel Geerards nemen afscheid van het bestuur en worden bedankt met een toepasselijk 
persoonlijk cadeau waar ze heel blij mee zijn. De nieuwe bestuursleden Patrick, Sigrid en 
Thijs worden welkom geheten. We sluiten de vergadering om stipt 12:11 want de lunch 
staat klaar en de partners van de bestuursleden zijn ondertussen opgehaald door Paul. Na 
de lunch krijgen we een uitgebreide rondleiding in het stadion met als hoogtepunt het 
mogen betreden van het heilige gras. Na de rondleiding stappen we allemaal in de bus en 
rijden we naar de Leemput in Rijen waar we eerst wat drinken om daarna kort uitleg te 
krijgen over het edele spel Petanque. Al snel 
vliegen de metalen ballen door de lucht en 
wordt er heel serieus gespeeld met groot 
fanatisme. Na deze vermoeiende activiteit is 
het tijd voor een overheerlijke BBQ waar 
Danny en Jasper hun bak expertise tonen. Om 
20:00 is iedereen voldaan en stappen we in de 
bus voor de terugreis naar het Kielegat waar 
we bij Bar Le Petit de gezellige dag afsluiten 
zoals het hoort met een goed glas bier. Het was 
fijn om weer eens een keer een Asbachdag te 
hebben. 
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Donderdag 29 september 2022 

Kielegatse Komdurbij 
Sigrid Schuurmann 
 
Zoals inmiddels traditie is, werd op een donderdagavond in september de Kielegatse 
Komdurbij gehouden. Een paar seizoenen geleden is deze avond in het leven geroepen om 
een ‘informele inloopavond’ te organiseren voor nieuwe potentiële vrijwilligers. Huidige 
vrijwilligers, bekende Kielegatters (onze Hoogheid) en geïnteresseerden in 
vrijwilligerswerk bij Stichting Kielegat verzamelden zich in Publieke Werken. Onder het 
genot van een glaasje Spinola en loeiwèrme bitterballen maakten mensen kennis met 
elkaar en met de Stichting. 
 
Met weer een fantastisch resultaat! Maar liefst 11 nieuwe aanwinsten hebben we aan 
deze doordeweekse avond overgehouden. Ze zijn aan de slag gegaan bij o.a. P&P, 
Jeugdgevolg, Verkoop, Veiligheid, Optochten en de Veiling. Een aantal is ook als Vliegende 
Kielegatter gestart. Reden te meer om ook in 2023 deze traditie voort te zetten – met wat 
evaluatiepunten in ons achterhoofd – om weer nieuwe vrijwilligers te mogen 
verwelkomen op de valreep van het nieuwe seizoen.  
 

  
 

Zondag 30 oktober 2022 

Vrijwilligersmiddag/-aftrap 
Sigrid Schuurmann 
 
Met de nodige zenuwen, een onrustig kloppend rood-oranje hart en vooral de behoefte om 
het seizoen samen af te trappen, verzamelden een hele hoop Kielegatse vrijwilligers op 
zondag 30 oktober bij café Lievense. We boften, want het was heerlijk weer, dus goed 
toeven in de tuin! 
De opkomst was groot, het bier vloeide rijkelijk en men was zichtbaar blij dat 11-11 
naderde. Een nieuw seizoen wat we weer als vanouds samen konden gaan vieren stond 
voor de deur. 
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Hoogtepunt deze middag was natuurlijk het optreden van de samengestelde 
gelegenheidskapel ‘Hola Spinola’, een bonte verzameling van Kielegatse vrijwilligers, 
professionele kapellenspelers en veelbelovende trompettalenten. Logisch dat 
‘BentAogseMakreelZooi’ wat minder lekker bekt en daardoor gekozen is voor een nieuwe 
naam. Wij hopen in elk geval zeker niet dat dit het laatste optreden van Hola Spinola was! 
 

  
 
 

Dinsdag 8 november 2022 

Carnaval 4 Dummies 
Patrick de Leeuw 
 

Wim van de Veeken en Patrick de Leeuw hebben een workshop gegeven 
aan internationale studenten van de verschillende HBO’s in Breda. Dit 
werd geïnitieerd door GoodMood Breda. Het studentenleven in Breda is 
druk, gezellig en elke dag anders. Tenminste als je weet waar je moet 
zijn. Om deze studenten te helpen is er het gratis studentenprogramma 
GoodMood. In een periode van twee weken worden er verschillende 
workshops en activiteiten aangeboden aan studenten die hier gratis 
gebruik van mogen maken. Stichting Kielegat heeft de workshop 
Carnaval 4 Dummies gegeven.   

Carnaval is meer dan een beetje verkleden en heel dronken worden. Het 
is een feest met jarenlange tradities, gewoontes en gebruiken. Op deze avond hebben wij 
de studenten meegenomen in het verhaal van het Kielegat. Dit zodat ze snappen waarom 
wij dit geweldige feest samen vieren. 

In het Kielegats Carnavalsmuseum, De Teruggave, hebben wij onder het genot van een 
hapje en een drankje de studenten (in ons beste Engels) voorbereid om op vrijdag de 
vuurproef te beleven tijdens de Ellufde van de Ellufde. Deze eerste editie is erg goed 
bevallen en wij willen hier zeker een vervolg aan geven. 
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Vrijdag 11 november 2022 

Elluf-Elluf  
Dennis Vrolijk 
 
Het jaar van de dubbele cijfers.  

Na een gemiste editie, en een “toch net niet editie”, dan nu het jaar dat we eindelijk weer 
volle bak mochten.  

Vol goede moed zijn we aan de slag gegaan met de commissie en met de inzet van Sjef 
Veiligheid was ook de (223!!! pagina’s tellende) vergunning helemaal in orde.  

In alle vroegte waren we aanwezig op Grote Markt Zuid, om tussen de kramen van de 
weekmarkt het podium te zien verrijzen. Dit keer voor het eerst gedraaid richting Noord. 
We anticiperen op de toekomstige groei. Want het Kielegat omarmt Elluf-Elluf en een 
steeds groter wordende groep weet het feest te vinden.  

En dat hebben we geweten. Een kolkende Grote Markt die stond te trappelen om Prins 
Arie luidkeels te begroeten voor zijn vierde en laatste regeerperiode.  

DJ FeestRay warmde de menigte op en om 16.44 uur werd de jeugdraad gepresenteerd, 
waarna het de beurt was aan het groot gevolg. Om exact 17.11 uur kreeg Arie het 
Grootkruis omgehangen door scheidend voorzitter Lucien Verhoef en mocht hij aan zijn 
laatste regeerperiode beginnen. Tijd voor feest! 

Uiteraard mocht de verpersoonlijking van dit jaars motto niet ontbreken en trapte Ger 
Couvreur het artiestenprogramma af met ‘De Muts’.  

Daarna stond Jan Biggel op het programma. Hoewel zullie moeder zeej; “Doe da nou nie” 
was hij zonder jas naar buiten geweest en moest hij zich ziekmelden.  

Maar gelukkig werd er snel geschakeld en konden de Alpen Zusjes naar Breda afreizen.  

Wilbert Pigmans pakte als laatste artiest zijn Momento en liet daarna de eer aan FeestRay 
om de markt tot de laatste klinker af te breken. Om 21.00 uur stopte de vergunning en was 
het mooi geweest.  

Het was weer een feest zoals het hoort in het Kielegat! 

We kijken uit naar 13.11 uur op Elluf Elluf 2023! 
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Vrijdag 11 november 2022 

Ophalen Plak VvdP 
Rob van den Maagdenberg 
 
Het ophalen van de plakken was weer een geslaagd evenement waarbij de bekendmaking 
van de Prins aan vooraf ging, met de commissie een biertje gedronken op de Grote Markt 
en daarbij ook gelijk wat mensen enthousiast gemaakt om lid te worden en deze mensen 

zijn in de 
middag 
inderdaad naar 
PW gekomen en 
hebben zich 
aangemeld als 
lid van de VvdP. 
Het was tijdens 
het uitreiken 
van de plakken 

weer gezellig druk in PW en het uitreiken ging redelijk vlot en goed zelfs ook tijdens het 
uitreiken weer een aantal nieuwe leden weten te enthousiasmeren. Je ziet dat het veel al 
mond-tot-mondreclame is. Uiteindelijk hebben veel mensen hun plak opgehaald en was 
het weer een leuk feestje waarna de opmaat voor carnaval weer perfect was aangevangen.  
 
 
Vrijdag 17 november 2022 

53e Blèèrfêêst  
Chantal Hermes 

Na Carnaval zijn we in april weer gestart met vergaderen, al was het 
nog wel via Teams. Hans van den Buijs is gepromoveerd tot Sjef en in 
mei mochten we Peter Joosen verwelkomen binnen de commissie. Op 
14 juni hebben we voor kapellen en andere geïnteresseerden de 
Kielegatse Bundelaovond georganiseerd in PW. Tijdens deze avond 
konden muzikanten, tekstschrijvers en kapellen elkaar ontmoeten. Er 
werd ook gepraat over de toekomst van het Blèèrfêêst. De volgende 
dag stond er in BN de Stem een leuk artikel met foto. 

 
Op 7 juli kwam de eerste inschrijving al binnen van de Meikevers. Eind juli is er een 
inschrijfformulier op de site geplaatst en zijn alle kapellen en oud-deelnemers gemaild. 
Uiteindelijk hadden we 9 deelnemers; De Meikevers, Tworwelwa, Toeternietoe, 
Biermagneten, Aogse Bluf, Troubadour Ger Joosen, Stefan Stoop, Toeteleurs en Qwitnix. 
De presentatie was in handen van Danny de Klerk en Jasper Mol. In de Jury mochten we 2 
nieuwe gezichten verwelkomen. Hugo Suykerbuyk en Sander Tijssen waren samen met 
Channah van den Boogaard, Pim van Bel, Rob van Uden en voorzitter Ton Kleemans 
verantwoordelijk om een winnaar aan te wijzen. 
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2 weken voor het Blèèrfêêst zijn enkele commissieleden op bezoek gegaan bij de kapellen 
met een klein presentje. Dat werd enorm gewaardeerd. 
 
Op 18 november 2022 begon het Blèèrfêêst in de Mezz om 20.11 uur. De zaal was al een 
uur eerder open, er werden oude Blèèrfêêst nummers gedraaid. BredaNu was aanwezig 
voor tv-opnames.  Nadat Prins Arie de avond had geopend werd er gestart met het 
winnende lied van vorig jaar. Alle deelnemers kregen na het optreden een Blèèrfêêst 
embleem en een shotje Spinola cadeau. Als verrassingsact kwam Ger Couvreur langs, hij 
reikte ook de Publieksprijs uit. Via de app kon het publiek hun favoriete deelnemer kiezen. 
 
De winnaar van het Blèèrfêêst 2022 is Toeternietoe geworden en de Publieksprijs ging 
naar de Biermagneten. Na de prijsuitreiking werd er tot 2 uur gedanst met DJ Feest Ray. 
 
Na het Blèèrfêêst is er naar alle deelnemers, juryleden, presentatoren en Prins een kleine 
enquête verstuurd. Die is later verwerkt in een uitgebreide evaluatie. 
Het winnend nummer werd opgenomen in een muziekstudio in Etten-Leur, in  
januari 2023 werd het gelanceerd met eigen videoclip. Toeternietoe heeft het nummer 
verschillende keren gespeeld. Op de nieuwjaarsreceptie, Oeledienst en op de Grote Markt 
tijdens de opening van Carnaval. 
 
Het was na alle corona beperkingen fijn om eindelijk weer een "normaal" Blèèrfêêst te 
mogen organiseren. Het was een fantastische avond en we hebben veel plezier gehad met 
alle voorbereidingen. 

Toeternietoe Breda, ‘Zet’um wir op’ 
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Refrein 
Zet’um wir op, zet’um wir op 
Helemaal tot onder‘aon oe kop 
Zet’um wir op, zet’um wir op 
In ut Kielegat voorop  
 
Zet’um wir op, zet’um wir op  
Gooi je outfit op de schop  
Al haal’doe pakske op de mart voor bijna nop  
Meej oe mutske … ben de top! 
 
Couplet 1 
Tis tijd om te hossen, maar wat moet ik aan? 
Ik heb een kast met te veel keus. 
‘T moakt me niks uit, trek maar wat aan, ‘t staat allemaal even goed 
Maar dees is te klein en die ander te oud, d’r is ook nog wat 
onderweg. 
Doe niet zo moeilijk en stel je niet aan… kom zet je muts op en gaan! 

Refrein 
 
Couplet 2 
Tis weer eens tijd voor een avondje NAC, ik ga in ut geel-zwart 
gekleed  
Z’n shirt en z’n sjaal liggen altijd schoon klaar, tis ôk nooit anders 
geweest  
Waor is ut gebleven, ‘t ligt niet op zun plek, schat ik kan dit toch niet 
aan!?  
Doe niet zo moeilijk en stel je niet aan…… kom zet je muts op en gaan! 
 
Refrein  
 
Intermezzo 
 
Refrein 
 
Outro 
Al haal’doe pakske op de mart voor bijna nop  
Meej oe mutske … ben de top! 

 

Zet’um wir op Maandag 
Karen Leclercq 

In lijn met het motto, de jaarlijkse terugkomende wekelijkse social post, om onze volgers te 
ontmoeten, een beetje Breda te laten zien (zowel bereik in de wijken van alle Kielegatters 
en ook historisch wat mee te geven), warm te draaien/af te tellen naar en voor Carnaval, 
de week überhaupt goed te beginnen én om niet alleen maar informatie te zenden zijn we 
vijf maandagavonden live gegaan vanaf Instagram en Facebook.  

Iedere maandagochtend om 11.11u plaatsten we een hint (en een terugblik naar de vorige 
week met het benoemen van de winnaar) en deden we een oproep om als je wist waar we 
zouden staan, het pop-up feestje om 19.11u elf minuten met ons mee te vieren. Degene die 
als eerste bij ons zou zijn, won de Gele Muts en een shotje Spinola.  

Zo hebben we van tevoren verschillende wijken gekozen zodat we een goede verdeling 
van de Bredase wijken hadden en overal zouden komen. Uiteindelijk zijn we bij Dr. 
Ingenhouszplein-Haagpoort, Mariakerk-IJpelaar, Rechtbank-Centrum, Blind Walls 
Bergschot-Heusdenhout en BUas/NHTV-Brabantpark geweest.  

 

 

 

Iedere week hadden we meer bereik en respons. Zoveel mogelijk commissieleden van het 
social mediateam waren erbij, inclusief geluidsboxen, licht, vlaggen en veul gezelligheid! 
Ook de winnaars sloten iedere week weer aan en we hadden een paar vaste gasten. Ook 
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Prins Arie is een keer aangesloten als mystery guest en hebben we de handhaving ook een 
keer op bezoek gehad, “Of we hier wel een vergunning voor hadden?”. Ze zagen dat het 
goed was, dus alles goed. 

 

Een mooi initiatief waar we onderlinge verbondenheid met de Kielegatters hebben 
versterkt. Zowel in ons team, als met onze (vaste) gasten, als de volgers. Men zat er klaar 
voor, ook al was niet iedereen ter plaatse, we werden vaak aangesproken naderhand dat 
men het zo gezellig vond die 11 minuten live. We werden er zelfs door herkend! Ook de 
social-statistieken hebben dit bewezen, alle vijf hebben het goed gedaan en staan hoog in 
de best bekeken posts!  

 

Zondag 8 januari 2023  

Nieuwjaarsreceptie  
Gijs Willems 
 
Een nieuwe locatie voor de receptie, de Holy Moly.  
Het gevolg is heel blij dat het geen jas bij zich heeft en kan gelijk het feestgedruis 
instappen. 
Hier heeft de hoogheid Prins Arie de eerste Kieleplakken uitgereikt aan het Jeugdgevolg. 
Daarnaast heeft de Prins en zijn Gevolg zich ingeschreven voor de Grote optocht die na 
een aantal jaar uitstel eindelijk weer in volle glorie zal plaatsvinden. 
 

  
Zondag 8 januari 2023  

Inschrijving Grote Optocht  
Pascal de Ridder 

Toch iedere keer weer spannend: Hoeveel deelnemers zullen er dit jaar zich inschrijven 
voor de Kielegatse Grote Optocht en Brakkensliert. Tevens ook voor het eerst dat 
loopgroepen zich op een later moment nog kunnen inschrijven. Hierin hopen wij als 
Stichting Kielegat dat deze categorieën nog meer hun creativiteit kwijt kunnen. Maar 
geven we ook eventuele nieuwe deelnemers, die spontaan een idee hebben, de 
mogelijkheid om zich toch nog in te schrijven. Wordt dit dan helemaal digitaal? Ja en nee. 
Tijdens de Kielegatse Vrijmarkt is er nog een mogelijkheid voor de loopgroepen om live op 
locatie zich in te schrijven. Traditiegetrouw heeft de Commissie Optochten ook een 
weddenschap. Hoeveel deelnemers schrijven zich in? Inleg is €1,00 en de winnaar wint de 
pot. Maar 1 kleine kanttekening, ja die is verplicht, om een rondje te geven aan allen die 
meegedaan hebben.  En wat was het fijn om elkaar weer te zien en te spreken. Zeker ook 
leuk om alle onderwerpen en de daarbij behorende omschrijvingen te mogen lezen. Doet 
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ons goed dat we vele bekende deelnemers zich weer hebben ingeschreven en ook weer 
nieuwe deelnemers te mogen verwelkomen in de Kielegatse optochten. Met als resultaat 
toevallig voor beide optochten een Carnavalesk getal: 
 
44 inschrijvingen voor de Kielegatse Grote Optocht 
11 inschrijvingen voor de Kielegatse Brakkensliert 
 
Echter hebben we op maandag alle wagenbouwers gemaild, die wij gemist hebben, dat zij 
tot dinsdag nog de tijd hebben om in te schrijven. Dit in combinatie voor het later 
inschrijven van de loopgroepen komen we op de volgende aantallen uit 
 
Categorie A Grote Wagens  13 
Categorie B Kleine Wagens 3 
Categorie C Grote Groepen 3 
Categorie D Kleine Groepen 10 
Categorie E Paren   8 
Categorie F Individuele  4 
Categorie G Randgemeente 3 
Categorie H Muziek   3 
Categorie Buiten Mededinging 6 
 
Met nog wat vrije nummers verwerkt, komen we op een mooi carnavalesk getal uit van 66 
deelnemers. Een heel mooi aantal waar we trots op kunnen zijn. Zeker wetende dat we al 2 
jaar geen optocht meer hebben gehad in ons Kielegat. Want ja, de laatste keer was in 
2020. 
 
 
Vrijdag 13 januari 2023  

Ut Grôôt Kielegats Dikteej 
Pim van Bel 
 

“De Sjaorel en de Sjaon gaon huit mekaore 
allenig verrekt Sjoan om de nuuwe scharrel van 
Sjaorel in te werreke”, was 1 van de zinnen van 
het Grôôt Kielegats Dikteej van 2023. De 
eerste live versie. We kunnen dit verslag 
natuurlijk in het Bredaos opstellen, wat wel 
gepast zou zijn, maar gezien het zeer groot 
aantal fouten bij de deelnemers lijkt het ons 
verstandig eerst nog een paar jaar dit Dikteej 
te houden voordat de lezer het Bredaos echt 
snapt. Hiermee is, jaren na de laatste officiële 
Bredaose les door “De Paoters”, de noodzaak 
voor dit Dikteej direct blootgelegd. Het was 
een geweldige avond, maar de resultaten 
waren op z’n minst zorgwekkend. 
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Maar zoals gezegd maakte dat de avond niet minder leuk. Met en bij een intiem gezelschap 
van ongeveer 60 echt Bredase deelnemers werd de kennis van de Bredase taal getest in 
een Dikteej van (hoe kan het ook anders) 11 zinnen. Helaas was de raadzaal dit jaar niet 
beschikbaar voor dit unieke evenement, dat toch echt als reclame of uithangbord voor 
Breda en de Bredase taal mag worden gezien. Door een unieke ingeving van 1 van onze 
bestuursleden vonden we echter een locatie die minstens zo geschikt was en, naar 
achteraf bleek, misschien nog wel veel leuker; De Petrus en Paulusschool. De directrice 
van de oud-basisschool van Prins Arie (hoe mooi kan het zijn) bleek een zeer fervent 
carnavalsvierder en reageerde zeer enthousiast op ons verzoek. Hierdoor konden we het 
Dikteej ook in een echte school en met echte schoolbankjes houden. Al snel bleek dat 
sommige deelnemers deze schoolbankjes (letterlijk) ontgroeid waren, maar toen iedereen 
zich eenmaal achter zijn bureautje had “gewurmd” konden we beginnen.  

Onder bezielende leiding van Jacques Hendriks en Ronald Vermeulen, die gebroederlijk 1 
microfoon deelden, werd de kennis van de deelnemers van Bredaose taal getest. De 
spanning was voelbaar in de zaal en de concentratie was van de gezichten af te lezen. Maar 
zoals viel te verwachten zakte na het oplezen van de eerste zin bij een aantal deelnemers 
de moed al in de schoenen en begon er al wat geroezemoes te ontstaan. Achteraf bleek dat 
dit vooral bij de deelnemers was die de lagere school niet hadden afgemaakt en het de 
vraag was of ze bij dezelfde zinnen in het “gewoon” Nederlands minder fouten hadden 
gemaakt.  

Naarmate het Dikteej vorderde en de bediening vaker langs was geweest, werd het 
rumoer luider en de tafels natter. Er zullen waarschijnlijk de maandag ná het Dikteej nog 
wel wat leerlingen dronken zijn geworden van de alcoholdampen die van de tafels 
afkwamen. Tijd voor pauze….  

Pauze die onze jury gedurende deze avond niet heeft gehad. Na iedere 2 zinnen werden de 
gesponsorde proefwerkblaadjes opgehaald en ging de (alcoholvrije) jury met rood verhit 
hoofd aan de slag met het nakijken en het tellen van de fouten, die vervolgens allemaal in 
een prachtig spreadsheet verwerkt werden door Jeroen Jagas, onze juryvoorzitter. Het 
mag gezegd worden dat deze jury van zeer enthousiaste vrijwilligers, de grootste prestatie 
van de avond hebben geleverd. 

Na de laatste zin kreeg de jury nog wat tijd en gelegenheid de pogingen van de deelnemers 
nog een goed te beoordelen. In deze tijd werd er door de presentatoren een toelichting 
gegeven op het Dikteej. De politie heeft achteraf verteld dat ze verschillende klachten van 
geluidsoverlast hebben gehad vanuit de wijk Boeimeer rond dat tijdstip… Blijkbaar heeft 
iedereen een eigen mening over (de schrijfwijze van) de Bredase taal en vond het op dat 
tijdstip nodig dit te delen, waarbij er een duidelijke positieve correlatie merkbaar was 
tussen het aantal genuttigde consumpties en het aantal geproduceerde decibellen. En dan 
hadden we de prijsuitreiking nog niet eens gehad…. 

Na wat extra juryberaad heeft uiteindelijk onze hoogheid Prins Arie eerst zichzelf een 
koningsfazantenveer in de spreekwoordelijke bips gestoken en zich een Kieleplak laten 
omhangen die bij de tweede prijs hoorde en daarna Lous (blijkbaar fonetisch uit te 
spreken) als winnaar uitgeroepen. Uiteraard wederom niet zonder het (Bredase) 
commentaar uit de zaal dat steeds luider en ludieker werd. Met 42 (!!) fouten was zij de 
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winnaar van het Dikteej. Uiteindelijk had iedereen een geweldige avond gehad en mocht 
ook nog de unieke Kiske en Mieske-kaars mee naar huis nemen, waarmee iedereen 
natuurlijk een winnaar was! 

 
Uitslag Ut Grôôt Kielegats Dikteej: 
1 Lous de Morree 42 fouten 
2 Prins Arie 43 fouten 
3 Lucien Verhoef 44 fouten 
 

 

Zaterdag 14 januari 2023  

Prinsgeburenbal 
Gijs Willems 
 

Dit jaar georganiseerd door de Aopelanders uit Rijsbergen. Ook zij 
hebben hier 3 jaar op gewacht om dit eindelijk te kunnen 
organiseren. 
Dit jaar als nieuw initiatief met Lestogenblik, Giegeldonk, Aogje en 
Sikken in 1 bus naar Aopeland afgereisd, was een heel gezellig 
initiatief en voor herhaling vatbaar. 
Door het mindere weer is het middagprogramma op 1 
binnenlocatie 
geweest, waar 
alle hoogheden 
van alle 

geburen hun stukje hebben kunnen 
uitvoeren.  
Daarnaast hebben de Aopelanders een 
karikatuur laten maken van alle 
hoogheden bij elkaar. 
 
Hierna zijn we een hapje gaan eten en 
hebben we daarna een gezellige 
feestavond met het hele gevolg en heel 
wat apen gehad. 
 

 

Zondag 15 januari 2023  

Gelag der Vorsten (Verbroedering) 
Gijs Willems 
 
Dit jaar georganiseerd door CC ’t Aogje en als thema stond het afscheid van Peer Bromtol. 
Er was een quiz georganiseerd met vragen over alle dienders van alle 4 de gevolgen. 
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Daarna hebben we Peer Bromtol onderscheiden en de vlag in ontvangst genomen om 
volgend jaar dit Gelag der Vorsten te mogen organiseren. 
 
 
Zondag 15 januari 2023  

Open dag Kielegatse bouwers 
Gijs Willems 
 
In de middag zijn we op de open dag van de bouwloods op de Hekven geweest. 
Mooi om te zien dat er veel animo aan publiek voor de wagens is deze dag en leuk om te 
zien dat er toch ook weer een nieuwe generatie bouwers komt bij verschillende 
bouwclubs. 
Tijdens het bezoek heeft Prins Arie de gelegenheid genomen om Dennis Nuitermans en 
Hofchauffeur Paul van Alphen te onderscheiden met een PO. 
 
 
Zondag 22 januari 2023 

Kielegatse Veiling  
Marleen Voets 
 

Met een redelijk nieuw team zijn we in mei 2022 
begonnen met de voorbereidingen voor de 
Kielegatse Veiling van 2022/2023. In eerste 
instantie zou het een samenwerking zijn met 
Baronie TV en was er in overleg met het bestuur een 
datum geprikt in november, locatie de Avenue. 
Achteraf bleek dat op deze datum NAC zou spelen; 
dus om deze reden zijn we opzoek gegaan naar een 
nieuwe datum en een nieuwe locatie. De keuze viel 

uiteindelijk op Old Dutch, op vrijdag 20 januari, en zonder samenwerking met Baronie TV.  

In oktober besloot Anne Geenen, Soesjef Veiling, haar stokje tijdelijk over te dragen in 
verband met haar zwangerschap, aan Marleen Voets. Met steun van Jurriaan van Meer, én 
nog 4 nieuwe aanwinsten in deze commissie, en veilingmeesters Jos Filius en Rutger 
Westenburg hebben we uiteindelijk gezamenlijk een recordopbrengst behaald voor 
Stichting Kielegat. 

Natuurlijk waren er wat verbeterpuntjes; 
voor komende editie gaan we op zoek naar 
een vaste datum, een grotere locatie en zal 
er extra aandacht zijn voor de afrekening 
van de kavels, waardoor dit soepeler zal 
verlopen.  Nogmaals dank aan alle sponsors 
en aanwezigen van deze editie. Met een 
enthousiast team gaan we vanaf juni weer 
aan de slag voor de komende editie. 
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Zondag 22 januari 2023 

Kielegatse Vrijmarkt  
Karen Leclercq 
 
Na twee jaar afwezigheid was het op zondagochtend 22 januari zover. De Kielegatse 
Vrijmarkt! Met uiteindelijk 27 betalende stand- of kleedjeshouders was het een groot 
succes bij Brack. Met een schatting van ca. 1000 Leuttax-betalende bezoekers, hele 
tevreden standhouders en veel nieuwe Kielegatters en carnavalsvierders als bezoekers. 
Met een topteam aan helpende handjes, herkenbaar aan de leuke rode hesjes.  
 
We hebben mega veel positieve promotie kunnen creëren, zowel vooraf als achteraf. 
Zowel door de pers als door de vele aanhangers van ut Kielegat. Dit heeft ook gezorgd 
voor dit succes. De oproep om je carnavalspakje of accessoires te komen doneren voor in 
de leenboxen van Parels, hebben hier ook enorm aan bijgedragen. Mensen die hier soms 
speciaal voor kwamen, dachten ter plaatse “Wat is het gezellig, ik blijf nog even hangen!”  
 
Ook het Kielegat-pleintje was een groot succes. Alle commissies die aanwezig wilden zijn, 
hebben daar hun plaatsje gevonden. Commissie verkoop deed goede zaken, Groei & Bloei 
was aanwezig voor nieuwe vrijwilligers, de laatste inschrijvingen voor de optocht konden 
worden gedaan, de speciale aanbieding van Spinola werd goed gekocht, met donaties voor 
de Leenboxen van Parels, Club Kielegat stond met twee springkussens en ook de laatste 
kluunkaarten werden verkocht.  
 
Brack is goed gevonden én bevonden door de Kielegatters. Super samenwerking en mooie 
kansen voor volgende jaar! 
 
Kijk hier de terugblik terug: 
Op Facebook: https://fb.watch/iNCkZ7ZaYG/ 
Op Instagram: https://www.instagram.com/p/CoJ_t-nMTjy/?  
 

 
 
 
 
 

Kielegatse leenboxen i.s.m. Parels 
Karen Leclercq 
 
De Kielegatse Leenbox, ontstaan na het lezen over het concept Leenboxen van Parels, 
gecombineerd met nieuwsberichten over kinderen die zonder ontbijt naar school 
gingen/moeten. De realisatie was daar… dan was de kans aanzienlijk dat kinderen én 



   

20 
 

volwassenen ook geen geld hebben voor een carnavalspakje… En carnaval is toch echt 
voor iedereen! 
 
Dus is er contact gezocht met Parels, het initiatief van Vindingrijk en Gemeente Breda, een 
atelierachtige setting waar de pareltjes van de kringloop te koop zijn. Gepolst of er 
interesse was in een carnavaleske Leenbox, om je huis te versieren en jezelf. Daarna de 
koppeling aan de Kielegatse Vrijmarkt om de kleding in te zamelen. 2 Kielegat vlaggen 
beschikbaar gesteld, 2x 10 meter rood-oranje vlaggenlijn kwam onder het naaimachine 
vandaan en 2 houten mooie kistjes gemaakt. En natuuuurlijk de vele vele donaties van 
kleding en accessoires. Ongekend en onverwacht zoveel. Uiteindelijk is door Vindingrijk 
door de enorme hoeveelheid het sorteerproces en logistieke deel gedaan.  
 
Vanaf 11 februari waren de boxen en kleding te leen in de winkel. De boxen met 15 euro 
borg, de kleding vrij van borg. En op de eerste dag waren al zo’n 20 items uitgeleend en na 
een uurtje al de boxen! Superfijn! Op de laatste dag voor carnaval stond de teller op 40 
pakjes en 80 accessoires. Ongekend! En daar hebben we het voor gedaan.  
 
Mooie is vooral de reacties op het initiatief en de positieve promotie voor carnaval in ut 
Kielegat. Van zowel de mensen met een kleine portemonnee, als mensen met een 
duurzaam/circulair hart. En ook van mensen die graag iets willen doen/doneren en in het 
algemeen onder de indruk zijn van de noodzaak… Het zorgt voor verbroedering op alle 
fronten, en zo hoort dat met carnaval. Want carnaval is voor iedereen! 
 
Paar mooie momenten in de pers:  

 Bekijk hier de reportage van BredaNu terug.  
 Lees hier het artikel van BN De Stem. 
 Lees hier het artikel van BredaVandaag. 

 

 
 
 

Zondag 29 januari 2023  

CVO 
Gijs Willems 
 
Een ochtend in het teken van verbroedering samen met ’t Aogje, Giegeldonk en 
Lestogenblik begon in het Roode Hert met een quiz over nasiballen (was Page Jiske heel 
blij mee na de avond ervoor). 
Hierna langs het Bierhuis geweest waar de hoogheden een bierproeverij moesten 
doorstaan en daarna zijn we naar Cafetaria Schraven geweest, waar de hoogheden hun 
eigen nasiballen hebben mogen draaien en voorschotelen aan alle aanwezigen en de 
wisselbeker is uiteindelijk door ons mee naar huis genomen. 
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Donderdag 2 februari 2023 

Partner- en relatiemiddag 
Rutger Westenburg 
 
Meer dan 100 partners en relaties van onze stichting zijn op 2 februari naar de prachtige 
bar in het kantoor van A Brand New Day gekomen voor de partner- en relatiemiddag. De 
bijeenkomst waarop wij als stichting onze dank uitspreken aan alle bedrijven en 
organisaties die ons financieel en op andere wijze ondersteunen en carnaval in Breda een 
warm hart toedragen. Gastheer Carlo van Overveld, heette ons namens A Brand New Day 
van harte welkom en hield een mooie presentatie over zijn bedrijf. A Brand New Day 
ondersteunt onze stichting als Zilveren Partner en het bedrijf is ook de producent van 
Spinola, onze eigen Kielegatse borrel. Namens onze stichting heeft Rutger Westenburg 
iedereen verwelkomd en met naam en toenaam de nieuwe partners onthuld. We zijn blij 
dat een mooi aantal bedrijven besloten heeft partner te worden voor een aantal jaren en 
we hebben goede hoop dat we dit verder uit kunnen bouwen. Carnaval leeft in ut Kielegat! 
Pim van Bel heeft vervolgens een leuke quiz verzorgd om de kennis van alle aanwezigen 
over ut Kielegat te checken, onder het toeziend oog van Prins Arie en zijn pages. Onze 
Hoogheid en zijn pages hebben vervolgens als blijk van dank aan alle partners de mooie, 
grote sponsormedaille persoonlijk aan de partners overhandigd. Het bleef nog lange tijd 
gezellig in de bar van A Brand New Day! 

 

Vrijdag 3 februari 2023 

Lintjesregen/Uitreiken optochtnummers 
Pascal de Ridder 
 
Er zijn al diverse wagenbouw-bezoeken geweest en de laatste inschrijvingen zijn verwerkt. 
De indeling is klaar. Lets go! We gaan knallen met elkaar; met Commissie Optochten, 
andere Kielegatse vrijwilligers, maar nog veel belangrijk met onze carnavaleske vrienden 
van de optocht. Eerst een korte vergadering met de laatste updates voor alle deelnemers 
want ja er zijn nog een aantallen dingen veranderd. Loopgroepen kunnen weer zoals het 
hoort, zich opstellen op de Nieuwe Haagdijk, wagens kunnen zich waarschijnlijk opstellen 
op de Fellenoordstraat of de Nieuwe Haagdijk. Fellenoord is op dat moment nog een 
discussiepunt met de gemeente. Maar uiteindelijk krijgen we toestemming om een klein 
gedeelte te mogen gebruiken. Dit vraagt nogal wat denk - en puzzelwerk van ons. Wat nog 
belangrijker is, is het tijdschema waarin iedereen zich zo goed mogelijk aan moet houden. 
Dit om te zorgen dat iedereen op hetzelfde nummer kan rijden/lopen in de optocht, dat we 
straks gaan uitreiken. Mooie moment voor iedere deelnemer om nog eventuele vragen te 
stellen aan Commissie Optochten. Geen vragen? Mooi: pauze. Daarna start de presentatie 
van de Kontklopper! P&P "kocht” 11 minuten tijd in het programma  inruil voor een hoop 
consumpties en nog veel belangrijker het onderling snel schakelen door Anouk en de rest 
van de Commissie P&P. Uiteindelijk doen we het samen met elkaar. En als we dit zo mooi 
kunnen combineren dan doen we dat met veel liefde en plezier. Ojaaaa hij zag er weer 
super mooi uit!!! 
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Dan de Lintjesregen hierin krijgen deelnemers de mogelijkheid om een lid te nomineren 
voor een lintje in totaal worden er 11 lintjes uitgereikt 9 lintjes en dit jaar 2 Kieleplakken 
Speciaal. Is een hele uitzondering 2 Kieleplakken Speciaal! Maar beide verdiende deze 
plak. En dan maken we graag een uitzondering. De Commissie Optochten heeft de oud- 
hoogheden weer uit de stoffendoos getrokken om de presentatie op zich te nemen.  
 
Lintjes zijn uitgereikt aan: 

 Patrick Vermeulen (Ut Lekker Bietje)  
 Remice de Vries (KV Sowieso Opeloos)  
 Jean-Corné van steen (CC de Blauwe Kei) 
 Henk van Zundert (CV de Schobbejakke) 
 Johan en Patricia Smits van Mook (Café de Haagse Poort) 
 Pim van Ginneken (Spreekstalmeester Grote Optocht) 
 Karen Leenarts (Allus zakt) 
 Joost Mabelis (Boerensociëteit Ginneken) 
 Inge Willemse (Allus zakt) 

 
Kielepak Speciaal is uitgereikt aan: 

 Ine van Merendonk 
 Wieske van den Berg (CV de Narrekoppen) 

 
Allen namens Stichting Kielegat nogmaals gefeliciteerd!! Dik verdiend.  
 
Nu snel hup Ex-Prinsen van het podium afjagen en snel waar iedereen ook voor gekomen 
is; het uitreiken van de optochtnummers in willekeurige volgorde. Deze informatie staat 
ook op onze website of in de App. Tevens vind je daar ook de uitslag. :-) 
 
 
Vrijdag 3 februari 20 / Zaterdag 4 februari 2023 

Presentatie- en Verkoop Kontklopper 
Pien Rosmalen & Anouk Bakkers-de Smet  

Dit jaar werd het allereerste 
exemplaar aan Prins Arie 
overhandigd op vrijdagavond 3 
februari tijdens de Lintjesregen 
van Commissie Optochten. 
Altijd een hoogtepunt voor  
commissie P&P om het 
eindresultaat te delen na 
maandenlang schrijven, 
redigeren en ontwerpen. En de 
53ste editie van de leutigste 
krant van ut Kielegat was een 
lekker dik exemplaar om trots 
op te zijn. Extra was dit jaar de afscheidsposter van Prins Arie in het hart van de krant, die 
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Kielegatters voor hun raam konden hangen om Arie te bedanken voor vier geweldige 
Prinsenjaren.  

  

Creatief met wol 

Bij de Kontklopper-verkoop hoort sinds een aantal jaar een speciale gadget. Dit jaar was 
het hebbeding wel heel uniek. Diverse handwerkende Bredanaars haakten zo’n 150 
eierwarmers met gele wol: een mini exemplaar van de gele muts van Ger Couvreur. Op 
zaterdag 4 februari, dé verkoopdag van de Kontklopper, kwam alles samen bij ’t Tapperijke 
op de Grote Markt: de Jeugdprins en -prinses met jeugdraad, leden van Club Kielegat en 
hakende dames knutselden met gele wol, deden gezellige spelletjes en af en toe kwam er 
rondje hossen aan te pas. De Kontklopper werd uitgedeeld en iedereen die hier een 
bijdrage aan had geleverd kreeg het uniek minimutsje. Dit werd zeer gewaardeerd en soms 
met ontroering in ontvangst genomen. Het idee dat onbekenden voor jou zoveel moeite 
hebben gedaan (een razendsnelle haker doet al gauw een half uur over een mutsje) slaat 
erg aan. Het was stikgezellig met jong en oud bij het cafeetje op de Grote Markt. De 
middag werd helemaal compleet toen de Prinsenbus ook nog stopte op de hoek van de 
Grote Markt en ook Prins Arie met zijn gevolg het feest compleet maakte. Het samenspel 
met Kontklopper, Club Kielegat en jeugdraad was top. Een dikke ‘volgend jaar weer’ wat 
de aanwezigen betreft. 
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Verkoop verder in de stad 

Niet alleen op de Grote Markt werden Kontkloppers uitgedeeld. Ook op het 
Valkeniersplein, op Moerwijk en op de zaterdagmarkt voor Ingenhousz stonden 
vrijwilligers klaar om Kielegatters te verblijden met een Kontklopper. Alles was weer 
piekfijn voorbereid door Peejke Janneke Breel. Geleerd van vorig jaar hadden we nu ook 
een mooie samenwerking met Commissie Verkoop die ondertussen ook Kielegatse 
spulletjes aan de man bracht. Prins Arie bezocht samen met zijn gevolg alle 
verkooppunten, wat weer een hoop extra bezoekers (en kopers) trok. 

 

In totaal leverde deze verkoopdag enkel aan de Kontklopper al een mooi bedrag op. Hulde 
voor alle vrijwilligers en de commissie P&P die hier vol overgave zich weer hebben ingezet. 

 

Zaterdag 4 februari 2023  

Worsten naar Clara 
Gijs Willems 
 

Tijdens het offeren van de worsten aan 
Clara hadden we een lichte miezer, wat 
meestal een voorteken is dat het tijdens 
carnaval goed weer is. 
Naast de 4 Bredase gevolgen waren dit 
jaar de dames van Uit Volle Borsten 
ook aanwezig om de borsten te offeren 
in de hoop dat dit werkt. Waarschijnlijk 
hebben we daardoor wisselvallig weer 
gehad tijdens carnaval. 
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Zondag 5 februari 2023 

Ontbijt/Laven VvdP 
Rob van den Maagdenberg 
 
Op zondagmorgen rond 10 uur verzamelen de eerste Vrienden bij Publieke Werken voor 
het traditionele ontbijt alvorens we gezamenlijk onder begeleiding van de Hoogheid en 
zijn gevolg gezamenlijk naar de Oeledienst vertrekken. 
Het ontbijt begon met heerlijk warm worstenbrood aangevuld met heerlijk broodjes Kaas 
en Ham. En natuurlijk niet vergeten de traditionele Schrobbelaer die hierbij geschonken 
wordt. 

Om 11.11 uur kwam onze Hoogheid met gevolg onder 
begeleiding van Aogse Bluf binnen en zat de carnavalssfeer 
er gelijk goed in. Na een paar carnavalsnummers van Aogse 
Bluf nam onze Hoogheid het woord en bedankte alle 
Vrienden van de Prins voor hun bijdrage want  
zonder deze bijdrages is het onmogelijk een mooi carnaval 
te organiseren. 
Daarna zijn alle Vrienden achter de Prins aan, onder 

begeleiding van muzikale klanken van de Aogse bluf, gezamenlijk gelopen naar de  
Grote Kerk waar we genoten hebben van een mooie Oeledienst. 
 
 
Zondag 5 februari 2023 

Oeledienst 2023, “Zet’um wir op zunne kop!” 
Piet Raats 
 
Op zondag 5 februari om 12.00 uur klonk na twee jaar weer de Nassauklok van onze Grote 
Kerk voor voor de traditionele Oeledienst. 
Ondanks de energiecrisis voor ons als Kielegatters een verwarmend samenzijn, maar 
zeker ook het moment van bezinning. Het is en blijft een bijzondere gebeurtenis waarin op 
bijzondere wijze aandacht wordt besteed aan het komende carnavalsseizoen. 
Na al die tijd zonder Kielegatters, was het weer een mooi moment, om te zien dat weer als 
vanouds honderden mensen gekleed in hun beste carnavalskostuum de kerk 
binnenkwamen.  
De dienst begon met een bewegende optocht door de kerk, met voorop de Hofkapel Aogse 
Bluf. Vervolgens nam Diaken Rob van Uden de leiding van de dienst op zich en opende de 
viering op carnavaleske wijze met een vrolijke nood 
Jeugdprins Reyn en Jeugdprinses Noor met gevolg waren aanwezig om samen met Den 
Bart, de Suisse het Oelelicht te ontsteken. 
 
Rob eindigde zijn olijke als serieuze preek uit de Bergrede met de woorden: “Je bent niet 
alleen op de wereld, de waarde van carnaval is dat het mensen verbindt”.  
  
Geruststellende woorden in een tijd vol onzekerheid en gepieker en ge mot ’t maar zien te 
stellen!  De ogen begonnen te glimmen toen de Bigband 2swing4u o.l.v. Jurgen van 
Nijnatten begon te spelen. 
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Deze zondag is zo’n moment, in de warmte van dicht op elkaar zitten, kijken we elkaar diep 
in de ogen zodat de vonken van levenslust eruit schieten. 
In zijn laatste prinselijke rede benadrukte Prins Arie d’n Irste van ut Kielegat dat het mooiste 
van Carnaval de onderlinge verbondenheid is en dat eenieder zichzelf mag zijn!   
Na deze afsluitende en laatste woorden van Prins Arie tijdens de Oeledienst speelde 
Toeternietoe het winnende Carnavalslied 2023. 

 
Ook de serieuze noot ontbrak niet, twee klassieke muziekstukken werden gebracht door 
het Ensemble: De Muzieketiers & Richard Spijkers. 
De dienst werd afgesloten met een verrassend klinkend Bredaas Volkslied 
Voor eenieder die dit alles heeft moeten missen, geen nood, alles is vastgelegd door 
Elisabeth-TV. En is terug te zien op YouTube. 
 
De Carnavaleske Oeledienst in het Kielegat was een succes en toonde op humoristische 
wijze de verbinding tussen het carnavalsfeest en de gelijkenis traditie. Het was een viering 
waarbij mensen samenkwamen om te lachen, te zingen en te genieten! 
 
 
Zondag 5 februari 2023  

Onthulling tegel Prins Arie 
Gijs Willems 
 
Na de Oeledienst zijn we in stoet al dweilend achter 
hofkapel Aogse Bluf aan naar de onthulling van de 
prinsentegel van Prins Arie. Een bijzondere tegel voor 
een termijn van 4 jaar op een bijzondere plek. Ik citeer 
Prins Arie: “Voor een schoenenwinkel voor moeilijk 
lopende mensen.” En trots dat hij op zijn tegel is. 
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Zaterdag 5 februari 2023 

Litanie voor Sint-Juttemis 2023 
Marco van den Wijngaard 
 

 
‘Oog’eid:          Volluk: 
De pûhpierûh versie váán de Kontklopper h’is voorgoed van de baon    Meej Sint-Juttemis 
Un doos korrunfliks aonzien veur unne grôte legpuzzel van unne n'aon    Meej Sint-Juttemis 
Aon plènking doen en baai de fiesiejoopeut vraoguh om unne borrelpláánk   Meej Sint-Juttemis 
Oew pilske naor Martje ‘Oogkaomer gooie wáánt zonder dráánk gin kláánk   Meej Sint-Juttemis 
Da NAC verkocht wordt aon d’oliesjeiks is nie-mir te vermije     Meej Sint-Juttemis 
Oeweige aon unne VûGogh vastplakkûh en ze motte jouwe n'oor d'r ók afsnije    Meej Sint-Juttemis 
Fritske gaot bij zunne Jumbo een pak witwasmiddel ’aolûh’       Meej Sint-Juttemis 
Om oew grof 'uisvuil h’op te laote n’aole motte h’ok wir gaon betaolûh    Meej Sint-Juttemis 
Efkes wir us lekker bij Sauna Diana binnûhwippûh: da’s pas fijn     Meej Sint-Juttemis 
H’op de Grôte Mart un fleske zipsop leegspuitûh in dieje geroestûh Tijn- fontein      Meej Sint-Juttemis 
 
Baai de Venisebar unne nieuwe pijpleiding aon laotûh rukkûh        Meej Sint-Juttemis 
D'ijzurûh letters BREDA vûr’uizûh vannut suikerfûbriekt'rein naar ut Vállukûh   Meej Sint-Juttemis 
Unne tege'draodse schilder van Van Boxtel vraogûh oftum spatjes 'et; da grôôt smoelwerrûk Meej Sint-Juttemis 
Veur h’advokaot Schoutûh zaain zeden’aongiftus gewôôn nattevingerwerrûk   Meej Sint-Juttemis 
Klaos Dijk’of die as Kielegatse dichter om unne n’opener vraogt        Meej Sint-Juttemis 
Dur h’écht nie op zitte wachtûh da’de leste trein naor Tilbûrrûg wir is vertraogd      Meej Sint-Juttemis 
Oew pilske h’in een h’écht glaozûh glaske h’in h’ieders Kielegats barreke       Meej Sint-Juttemis 
Oew zakke binnenstebuite motte kere veur een muntje veur ’t winkelkarreke       Meej Sint-Juttemis 
Da H’Atieljoow gaot pizza’s laotûh bezorrugûh deur unne h’Italiaonse drôôn   Meej Sint-Juttemis 
Gijs van de Rv11 doet niet aon veilige seks maor doet wél un’oesje h’om zunne tillufôôn     Meej Sint-Juttemis 
 
Bakkertjûh Guus Weltûh mot vroeg h’op maor zun tapijt ken blijve lèggûh   Meej Sint-Juttemis 
Oewe buren die in zullie tuin unne páádèlbaon aon gaon lèggûh        Meej Sint-Juttemis 
Oew 'uis meej Hèllowien nog gèèvûr versiere as meej de karrenaval; da’s pas blits      Meej Sint-Juttemis 
De vrouwkes van de Reehpûrbaon motte dóórbijte wáánt ze vû’wachtuh unne natte n’avondspits  Meej Sint-Juttemis 
Fox'Ooráánje wordt veur massa’s migráántjes door Peter Gillis graotus uitgebaot      Meej Sint-Juttemis 
Vijf daoge niks h’online kôôpûh en dadde postboojûh vraogt offut wel goed memme gaot     Meej Sint-Juttemis 
Innut Tappûhreikûh rammelt d’n Ger nog h’op z’n flessen azzun Kielegatse beroemd’eid     Meej Sint-Juttemis 
Café Belzjiek doet gin h’ijsklontjes meer h’in de cola want ze zaain ut recept wir us kwijt     Meej Sint-Juttemis 
H’in ut Vallukûh de veule kippe en n’aone die bij ’t Tee-‘uis gèèf in de smaok vallûh      Meej Sint-Juttemis 
Baai de Karrenaval innut Ginneke bereikûh ze dees jaor rûkóór-h’aontallûh   Meej Sint-Juttemis 
 
Tûmiddûh van de Pèèrse ‘Eide vraogûh wat d’n Herman van ’t Zandt vindt   Meej Sint-Juttemis 
Oew zuidwesterkûh h’andersom h’opzettûh meej unne noordoostûh-wind    Meej Sint-Juttemis 
Vijf-gangûh-dineej bij Schraovûh is unne zak friet meej vier nasiballûh       Meej Sint-Juttemis 
Oewe bovenbuurman die deur z’n enerzjienota deur jouw prijsplafond kom vallûh     Meej Sint-Juttemis  
H’in huize Westenburrrg eten ze gin “peekes-en-ertjes” maor “doppûrrrtjes met worrrtûltjes”   Meej Sint-Juttemis 
H’in oew’ore oew h’airpods verwisselûh deur h’Ooral Beej h’opzetborsteltjes   Meej Sint-Juttemis 
Deur de inflaosie stoppûh ze bij de Panasjee meej beleggûh        Meej Sint-Juttemis 
Innut Sjassee de mjoesiekul “The show must go on” die ze h’af motte zeggûh   Meej Sint-Juttemis 
Unne Voewelta-renner die dôping h’ontkent: “ik trappûr nie in” zeetie tegûh de rondemiss    Meej Sint-Juttemis 
Deur de Ridderstraat lôpe ennum nie over zun bolleke aaie: óónze Sint Juttemis      Meej Sint-Juttemis 
 

Allen: Sint-Juttemis; ge doegut’ur maor mee en agge ons zoekt : we zitte nie in de kerruk! 

(Nôtje: Agge nouw de volgende keer ‘ier wir langst lôpt: aait Sint-Juttemis effe over z’n bolleke astûmblief!) 

 

Sint-Juttemis: 
 Bewaoker van de Prinsentegels 
 Pispaol van de wildplassers 
 Bescherm’eilige van de Ridderstraot 
 Dáánsleraor van de kalfkus 

 
Sint-Juttemis: magge wij U vraoge: 
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Zondag 5 februari 2023  

Opening Prinsenbar Eetcafé Publieke Werken 
Gijs Willems 
 
Dit jaar in combinatie met de bingomiddag van de VvdP gepresenteerd door Huub 
Hangop. In de pauze van de bingo heeft Prins Arie Maurice Willemse als persoon 
onderscheiden met een PO en is het met de muziekbingo een feestelijke middag geworden 
waarbij we de Prinsenbar Publieke Werken hebben geopend voor dit seizoen. 
 
 
Zondag 5 februari 2023 

Bingo VvdP 
Rob van de Maagdenberg 
 

Na de Oeledienst hebben we de voor 
eerste keer de Vrienden van de Prins -
Bingo georganiseerd bij Publieke 
Werken. Deze bingo stond onder 
leiding van Huub Hangop. Om 14.30 
uur stond alles klaar met geweldige 
ludieke cadeaus. In plaats van getallen 
kreeg men fragmenten van 
Carnavalsmuziek te horen. Bij een 
volle kaart kon men leuke cadeaus 
winnen bij een valse bingokaart moest 
men een liedje op het podium komen 
zingen. De achterzaal liep erg snel vol 
en al heel snel was er een grote groep 

vrienden en potentiële vrienden aan het meespelen met de bingo. Na afloop van een zeer 
succesvolle bingo trad onze presentator Huub Hangop nog op als zanger en bracht zijn 
bekende carnavalsliedjes ten gehore. We kunnen terugkijken op een zeer succesvolle 
middag en gezien de positieve reacties van iedereen zeker voor herhaling vatbaar. 
 
 
Zondag 5 februari 2023 

Bonte Brakkenmiddag 
Patrick de Leeuw 
 
De Bonte Brakkenmiddag, vertrouwd concept op een andere datum en in een andere 
locatie. Door gebrek aan vertrouwen in de oude locatie is er helaas van datum en locatie 
veranderd. Zondagmiddag 5 februari 14:00 – 18:00 uur in café de Haagse Poort in Breda. 
Johan Smits en Patricia van Mook van café de Haagse Poort waren super enthousiast en 
proactief betrokken bij de organisatie. De zaal werd ingericht met een schminkhoek, een 
ranjafontein en een discohoek voor Knab en Bab. De jeugdraad stond klaar om de 
kinderen te ontvangen en voor te gaan in het feest. Ondanks ieders inzet is het helaas niet 
geworden wat wij voor ogen hadden. Door de aangepaste datum en locatie is het 
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bezoekersaantal helaas erg tegen gevallen. Voor de volgende editie gaan wij er vol tegen 
aan om er weer een groot feest van te maken voor alle brakken van ut Kielegat.   

 
Dinsdag 7 februari 2023  

Op bezoek bij de Commissaris van de Koning 
Gijs Willems 
 
Samen met Secretaris Pascal van Beek en Voorzitter Lucien Verhoef en Prins Arie op 
bezoek gegaan bij de Commissaris van de Koning. 
Leuk om de BCF te leren kennen en de Commissaris van de Koning te hebben gesproken. 
Ida Adema is een vriendelijke vrouw en heeft toegezegd op carnavalsvrijdag ook langs bij 
het Klokkenberg Kielegats Konzert te komen. 
Hieronder de welbefaamde verenfoto met alle hoogheden van de provincie bij elkaar. 
Prins Arie staat linksvoor op de 3e rij naast Prins Cornillûs van Giegeldonk. 
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Woensdag 8 februari 2023 

Wagenbouwbezoeken 
Pascal de Ridder 

Om exact 18:11 uur stappen we in de bus. We gaan weer op reis door ons mooie Kielegat 
en de omliggende wijken van Breda. En ja iedereen een geldig legitimatiebewijs bij? Want 
we gaan ook naar het buitenland. Zoals gewoonlijk verzorgt de Commissie Optochten de 
drankjes en een genomineerde verzorgt de hapjes. Maar aangezien dat het 1 groot feest is 
dat we eindelijk weer mogen en de Soesjef Optochten niet meer weet, wie nu precies is 
genomineerd, verzorgt de hele Commissie Optochten dit jaar ook de hapjes. De keuze is 
gevallen op de hapjes namens Stiefkwartierke en de drankjes namens Cafe de Haagse 
Poort. 
 
Eerste stop deze geweldige vereniging met een mooi ontvangst door de meeste creatieve 
personen van onze trost van het zuiden. De Rat van 11. Onze chauffeur is niet alleen goed 
in rotondes maar ook in het goed in beeld brengen van dit mooi cultureel erfgoed. Ofwel 
afslag gemist en een extra rondje om het stadion heen. Eindelijk de juiste afslag gevonden 
worden we met fakkels ontvangen en al snel klikken de woorden…. Zigge Zagge Zigge 
Zagge NAC!!! Ja jullie lezen het al we worden ontvangen in het hoofdkwartier van de 
supportersgroepen van NAC Breda waar alle creativiteit samenkomen, waarvan 1 in het 
bijzonder De Rat Van 11. Al jarenlang een deelnemer aan onze optocht. Onze conditie 
werd wel even op de proef gesteld want we moesten eerst een paar trappen beklimmen 
om uiteindelijk in het bolwerk te geraken. En kregen hier een uniek kijken in de keuken van 
deze vereniging. Wat hebben we allemaal kunnen zien in de Kielegatse Optocht. Na wat 
mooie woorden met elkaar gewisseld te hebben en het mogen aanschouwen van de 
creaties die al klaar zijn is het tijd om een heerlijke fles Kielegatse Markwaoter uit te 
reiken aan deze vereniging een traditie die hoort van de Commissie Optochten. Een slokje 
voor de deelnemers om de laatste loodsjes door te komen. Hannes blaast op zijn fluist nog 
1 minuut ja sorry we hebben een strak schema. De Rat Van 11 bedankt voor jullie 
gastvrijheid en veel plezier nog op het feest van de clun van 1912. 
 
De volgende stop is er 1 waar we al een keertje eerder zijn geweest. Maar de grote 
groepen, kleine groepen, paren en individuele verdienen ook de aandacht die zei 
verdienen. Dus op naar ´t Aogje en om precies te zijn op naar Allus Zakt een vereniging die 
hoort bij het meubilair van de Optocht. Hier staat de kar trekster van deze vereniging en 
tevens gastvrouw van de bouwlocatie ons al op te wachten want ja ook hier stond al iets 
anders op de agenda. Dus lekker op tijd gaan we langs en zoals het hoort nemen we ons 
eigen drinken mee. Want ja, we willen niet gaan drinken op de kosten van de vereniging. 
Die kunnen het geld beter gebruiken voor hun creaties! Na een korte geheimzinnige uitleg 
wat ze precies gaan uitbeelden, want ja op zo'n avond moet je natuurlijk niet alles 
verklappen is het tijd voor een officieel momentje. We krijgen een hapje en drankje 
aangeboden…!!  Onee, dat was het niet. Inge was niet aanwezig tijdens de lintjesregen. En 
komt Inge niet naar ons toe, dan gaan wij wel met z'n alle naar Inge toe:P. Maar wat wij niet 
wisten had Inge dus ook 2 onderscheidingen om uit te reiken namens alles zakt! 1 
uiteraard aan onze Hoogheid Prins Arie en 1 voor Pascal de Ridder. Na de nodige worden 
te hebben gewisseld de drankjes leeg zijn is het tijd voor Hannes om weer te fluiten 1 
minuut we gaan weer richting de bus op naar het volgende adres. 
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3de stop en wat ben ik blij dat ik hiernaar TOEKAN of ja eigenlijk we gaan naar C.V. te Gek 
die creatief zijn omgegaan met TOEKAN en heb beloofd dat wij daar geen koffie gaan 
drinken omdat we anders daar een hele avond aanwezig moeten zijn. Dit duurt iets langer 
dan een flesje bier open trekken! Een vereniging waar je de creativiteit hoog in het vaandel 
staat maar ook de originaliteit. Ze bouwen in een schitterende ruimte waar ze ieder jaar 
het voor elkaar krijgen om deze weer ram vol te zetten met onderdelen voor de wagen. En 
dit jaar met een reusachtige toekan die ook nog eventjes wordt aangesloten om de 
beweging van te showen! met 1 woord WAUW wat is dit weer een stukje vakwerk! Maar 
hebben we dit jaar wel goed gemeten en kunnen jullie op carnavalsmaandag wel onder de 
brug door? Ja wordt er gegarandeerd. Mannen en Vrouwen bedankt voor jullie 
gastvrijheid we houden jullie niet langer op! Want het is al bijna zover en er moet hier en 
daar nog best wel wat gebeuren. En dat kan niet als de loods volstaat. Nog 1 klein ding om 
te vermelden wat heel mooi is aan deze verenigingen is dat je ziet dat de jeugd ook een 
handje mee doet helpen en enthousiast wordt gemaakt voor de carnaval en met namen 
voor de Optochten! 
 
4de stop. Als we het dan toch over jeugd heeft de toekomst hebben. C.V. de Deurdouwers. 
Deze vereniging heeft zich eigen last minute toch nog ingeschreven voor de Kielegatse 
Optocht. Hiervoor hebben ze wel dispensatie aangevraagd aangezien deze vereniging niet 
helemaal bestaat uit 16+ leden. Maar goed wij als Commissie Optochten ondersteunen dit 
proces en geven hier maar al te graag dispensatie voor mits er aan onze voorwaarden 
wordt voldaan. Dus voldoende ouders om en rond de wagen als begeleiding in de Optocht. 
En echt formule 1 racewagen op formaat zijn ze aan het maken. Je ziet dat dit nog een 
beginnende vereniging is mbt de grote wagens. En ze krijgen voldoende ondersteuning van 
andere Baviaanse Carnavalsvereniging en onder toe ziet oog van Opper Baviaon 
Alexander van Oploo moet dit helemaal goedkomen. De jeugd is de toekomst van onze 
mooie Carnaval en die moet je omarmen en begeleiden/helpen waar nodig is. 1 probleem 
aan wie geef ik nu dat flesje Kielegats Markwaoter?? Mooi Alexander staat naast mij of de 
fles daadwerkelijk door hem genuttigd is geen idee. Mannen, Ja mannen want als je op zo´n 
leeftijd al zo groot en mooi kan bouwen ben je geen jongen meer maar mag je al als een 
echte man aangesproken worden! Ga zo door en tot volgend jaar. 
 
5de stop toevallig ook 5 minuten rijden van c.v. de Deurdouwers. We zijn bij de winnaars 
van 2020 en weer vol voor gaan om in 2023 de beker weer mee terug te nemen naar 
Bavel! Deze vereniging bestaat uit origineel uit 2 C.V.´s die samen zijn gevoegd. Dus die 
kunnen met een grote gezellige groep bouwen! Tussendoor hadden Lucien en Jorrin nog 
telefonisch overleg met de gemeente maar dat mocht de pret niet drukken. De vrolijke 
kleuren van deze wagen springen eruit. Het lachende fruit komt je tegemoet! Wat zit deze 
wagen weer goed in elkaar en wat is het mooi om te zien om zoveel liefhebbers voor de 
optocht bij elkaar te zien in 1 bouwloods. Want ze willen dit jaar knallen, wat nog nooit is 
gelukt bij deze vereniging is de dubbel. 1ste worden in Bavel, 1ste worden in Breda. En ja, 
dan moet je door de grote concurrentie in onze Optocht alle zeilen bijzetten. Ook hier 
weer mooie woorden met elkaar gewisseld en een consumptie genuttigd te hebben fluit 
Hannes weer op zijn fluit 5 minuten heren en dames. Nog een laatste blik op deze wagen 
en dan snel door naar het volgende adres. Tijd om afscheid te nemen.  
 
6de stop. Toetoet we zijn voor de Prinsenbus op bekend terrein deze keer. Ja op het 
Hekven of wel het Kielegatse Bouwkot waar de volgende verenigingen doen bouwen: 
C.V. de Blauwe kei 
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C.V. de Schobbejakke 
C.V. de Meikevers 
C.V. Simpel 
C.V. de Narrekoppen 
de Jeanettekes ( helaas jaar dit niet ivm beperkte animo) 
 
Ik kan hier een heel uitgebreid verslag van maken. Maar we gaan dit kort samenvatten, we 
hebben hier tenslotte 1 uur de tijd om alle creaties te mogen aanschouwen.  Maar wat is 
het altijd gaaf om binnen te lopen. 6 verenigingen in 1 loods en wist je ook dat hier het 
KCM gehuisvest is. En dat er in de andere loods nog opslag is en diverse Prinsenwagens 
staan gestald? Zonder maar 1 vereniging te kort te doen. Wil ik dit zeggen. Wist je dat je 
altijd welkom bent om een bezoekje te brengen aan alle bouwloodsen om meer te weten te 
komen over de vereniging? Waarom bouwen ze zo? Waarom deze kleurstellingen? 
Waarom bouwen ze een grote wagen of een kleine wagen? Hoe komt het idee tot stand? 
Wist je ook dat je je altijd kan aansluiten bij een vereniging om deel te nemen aan dit 
proces. Om van een idee tot een ontwerp tot een rijdende Carnavalswagen te helpen. Dit 
geldt overigens ook voor de alle andere categorieën behalve bij de individuele, want daar 
moet je zelf creatief voor zijn. Omarm deze activiteit van de Carnaval! En samen met 
elkaar laten we de optochten bestaan. Zonder Optochtdeelnemers kan je nog zo'n 
fanatieke Commissie Optocht hebben maar dan heb je geen Optocht. Laten we er 
gezamenlijk voor zorgen dat de aantallen weer stijgen in ons Kielegat, zowel de Grote 
Kielegatse Optocht als de Brakkensliert. 22:44 tijd om weer naar richting de Cafe de 
Haagse Poort te gaan de flessen Kielegatse Markwaoter zijn uitgereikt en hoop dat de 
voorzitter van de Stichting volgend jaar nog weet dat hij de hapjes moet verzorgen voor in 
de bus. Dus Lucien zorg voor een goede overdracht aan Rutger en jij bent ook volgend jaar 
welkom in onze bus. Ik wil iedereen bedanken voor deze mooie en gezellige avond. Tot 
volgend jaar, wat heeft de Commissie Optochten dan weer in petto? 
 
 
Donderdag 9 februari 2023  

Bezoek aan Nierdialyse bij Amphia ziekenhuis 
Gijs Willems 
 
Samen met Prins Amfoor (Willem Hartmans) bij alle patiënten op de Nierdialyse geweest. 
Bijzondere mensen leren kennen, zoals een oud-hofchauffeur van Stichting Kielegat. Hij 
vertelde dat ze vroeger met 100 man in de bus zaten en dat hij voor 5 hoogheden heeft 
gereden. Ook kwamen we een buurvrouw van Prins Arie tegen en hebben we bij iedereen 
daar een glimlach op het gezicht kunnen laten verschijnen. 
 
 
Vrijdag 10 februari 2023 

Bierproeven 
Jeroen Jagas 

Het was helaas een paar jaar wachten, maar gelukkig kon de jubileumeditie van het 
Bierproeven dan toch voor de 50e keer plaatsvinden. Op initiatief van ABInbev, maar voor 
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de eerste keer met de hulp van diverse carnavalsstichtingen, waaronder Stichting Kielegat 
gingen we terug naar de traditie van het Bierproeven. 

Waar ABInbev en haar merken alom 
aanwezig waren, waren de spotlights 
volledig gericht op het terugbrengen van de 
echte traditie van het Bierproeven. Vanuit 
alle Bredase gewesten werd het licht voor 
de Nol naar de Mezz gebracht, alwaar het 
licht gezamenlijk met het eerste fust door 
de hoogheden naar het podium werd 
gebracht. De conclusie was snel en 
eenduidig, het bier was goedgekeurd door 
de hoogheden en alle aanwezige 
fijnproevers en liefhebbers! 

Samen met ABInbev en de overige stichtingen zullen wij ervoor zorgdragen dat deze 
traditie tot in de lengte der dagen wordt voortgezet.  

Proost!!! 

 

De TC (Facilitaire Zaken) in volle actie op zaterdag 11 februari bij plaatsing Kiske & Mieske en Thuur Piek bij 
het Chassé Theater.  
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Zaterdag 11 februari 2023  

Rolstoelcarnaval 
Gijs Willems 
 
Heel mooi om te zien dat hier weer leven in zit. 
Het was heel druk dit jaar, zo druk dat de Raad van 11 bijna geen 
polonaise kon doen.  
Wel een succes dat Stichting Bas er met raad en prins bij waren om 
het plaatje compleet te maken. 
Alles was weer tot in de puntjes geregeld voor alle aanwezigen. 
De oorspronkelijke vriendin van Hein, overgenomen door John heeft 
dit jaar haar nieuwe vriend in de persoon Rob binnen de raad weten 
vast te pakken. 
 
 
Zaterdag 11 februari 2023 

Carnavaleske Wandeling 
Janinka Vermeulen 

De zaterdag voor carnaval vond dit jaar voor de tiende keer carnavaleske wandeling 
plaats. Deze wandeling is intussen een vaste waarde in het Bredase carnavalsgebeuren 
geworden! 
De wandeling is een voorbereiding op carnaval waarbij historie met een carnavaleske 
twist centraal staat, historisch en soms hilarisch tegelijk.  
 
Het organiseren van de wandeling start zo ongeveer na afloop van de zomervakantie. De 
vergaderingen vinden wisselend plaats bij elk van de leden. Voorzien van een lekkere 
borrelplank en een drankje komen alweer de creatieve ideeën op tafel. In principe wordt er 
om de drie weken bij elkaar gekomen. In het begin is dat iets ruimer; hoe dichterbij we bij 
de deadline komen wordt de tijd ertussen korter. In eerste instantie wordt de route 
bepaald. A.d.h.v. van een eerste opzet bekijken we welke historische punten er aanwezig 
zijn, ook wordt er goed gekeken naar mogelijkheden voor acts, een hapje en een drankje. 
Belangrijk is het vertrekpunt: het is wel zo handig dat de ongeveer 300 deelnemers niet in 

weer en wind hoeven te wachten op hun 
start. 
De gidsen worden benaderd en de acts 
worden gevraagd of ze dit jaar weer een 
bijdrage willen leveren. Acteurs hebben de 
vrije hand in het bedenken van het optreden. 
Enkel vragen wij hen wel vooraf aan ons 
door te geven wat ze in gedachten hebben. 
Zo voorkomen we herhaling van voorgaande 
jaren en hebben we ook een oogje op de 
kwaliteit. 
Taken worden langzaamaan verdeeld. Ieder 
heeft zijn “specialiteit” waardoor de taken 

makkelijk te verdelen zijn. Een actielijst wordt gehanteerd en is leidraad voor de 
vergadering. Elke vergadering worden acties afgestreept en komen er nieuwe acties bij. 
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De commissie is een gemêleerd gezelschap en dat pakt heel goed uit om zo elkaar te 
kunnen aanvullen. 
 
Aan het eind van de zomer is er al een verkennende wandeling gedaan. Zo’n 3 maanden 
voor de wandeling loopt de commissie een echte proefwandeling. Tijdens deze wandeling 
bekijken we de historische punten, de mogelijke 
kroegen, acts en de doorstroom (zit de route 
juist in elkaar en kan die zowel linksom als 
rechtsom worden gelopen). Enkele weken voor 
de echte datum wordt de dan definitieve route 
met de gidsen gelopen. De routebeschrijving, 
de zgn. “Gids voor de gidsen” is dan gereed, die 
de leidraad vormt voor de daadwerkelijke 
wandeling. De route is een gegeven, de invulling 
kan door de gids door zijn/haar presentatie op 
eigen wijze daar een draai aan geven. 
 
Rond die tijd vindt de verkoop van de kaarten plaats. Vorige editie hebben we via social-
media, website, nieuwsbrief en de krant geïnformeerd hoe de kaartverkoop zou verlopen. 
Hierdoor wilden we de teleurstelling bij deelnemers voorkomen. Afgelopen jaar is de 
communicatie iets minder duidelijk geweest. Een week voor de werkelijk wandeling wordt 
de route nog eenmaal door de commissie gelopen. Klopt alles nog. Alle afspraken worden 
nagelopen; de horeca wordt nogmaals herinnerd en de acts worden nog een keer gebeld 
met de vraag of alles duidelijk is. 
 
Op de dag van de wandeling is de commissie royaal eerder aanwezig dan de deelnemers. 
De ruimte wordt aangekleed, tafels voor aanmelding worden klaargezet en taken worden 
verdeeld. De wandeling kan beginnen!  
Tijdens de wandeling staat de commissie verdeeld over de route en wordt er eveneens 
door iemand rondgereden. Is alles voor iedereen duidelijk, hebben we ergens 
opstoppingen, gaan mensen te snel of te langzaam enz.  
Normaliter lopen we niet tegen grote problemen aan maar dat komt uiteraard ook door de 
behulpzaamheid en zelfredzaamheid van gidsen en acts. 
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Na afloop van de wandeling willen we gidsen nogmaals bedanken voor de inzet, 
behulpzaamheid en gezelligheid en willen we graag horen hoe de ervaringen zijn geweest. 
Zodoende organiseert de commissie zo’n 1,5 maand na afloop van de wandeling een 
evaluatie. Deze vindt plaats in een horecagelegenheid zodat we de gidsen als dank voor de 
medewerking een biertje kunnen aanbieden. Een belangrijke maar ook weer een gezellige 
bijeenkomst!  
Dit jaar staat deze gepland op 20 april.  
 
Wel is de commissie na de wandeling nog eenmaal bijeengeweest om de afgelopen 
wandeling kritisch door te nemen, naar verbeteringen te zoeken en te bekijken wat we 
zeker moeten behouden. 
 
Ook is er al nagedacht over een opzet voor de wandeling van 2024, we zien mogelijkheden. 
Deze gaan we binnenkort al lopen zodat we weten welke stops we wel of niet gaan doen. 
En vroegtijdig kunnen starten met de voorbereidingen. Want komend gaan we naar een 
speciale editie, namelijk onze ellufde!  
 
 
Zaterdag 11 februari 2023 

De Grôtste Versierder van ut Kielegat 
Dennis Rijnders 

We mogen het wel een Kielegatse traditie noemen, de zaterdag voordat carnaval start 
bezoekt Prins Arie en zijn gevolg samen met Commissie P&P de Grôtste Versierders van 
ut Kielegat! Deze versierders zijn elk bijzonder in het uitdragen van ut Kielegatse carnaval 
en zorgen dat hun huis of straat vrolijk versierd wordt. Hofkapel Toeternietoe had een 
leuk Prinsennummer ingestudeerd voor deze avond “Prins Arie”, afgeleid van het nummer 
Prins Ali uit Aladin. De prinsenbus startte zijn bezoek op de Haagdijk in de kleinste 

huiskroeg van ut Kielegat. De kroeg was snel 
gevuld nadat hofkapel en klein gevolg binnen 
was getreden. De hal en woonkamer diende 
ook als mooie uitvalbasis voor een mooie 
polonaise. Zowel woonkamer als kroeg 
zagen er mooi versierd uit! Nadat Ameezing 
een liedje had gespeeld op zijn fluit kwamen 
de klanken van Arjan Broeders voorbij met 
“Breda je zit in mijn hart voorbij”. Tijd om 
door te gaan naar de volgende versierde 
woning in Fellenoord. Deze oud-eigenaar 
van Café De Haagse Poort heeft jarenlang 

boven het café gewoond en daar uitbundig versierd. Nu ze is verhuisd zorgt Corrie dat ze 
ook haar huidige woning versierd tijdens carnaval in de Kielegatse kleuren! Haar dochter 
heeft haar opgegeven en het was een verassing voor Corrie om tot Grôtste Versierder te 
worden uitgeroepen. Daarna was het tijd om door te rijden naar de Blauwe Kei om de 
Grôtste Versierde Straot te bezoeken op de Viveslaan. Hier wonen enkele Kielegatse 
carnavalsiconen en ze hebben met flyers de hele straat opgeroepen mee te versieren. Hier 
is zeker gehoor aan gegeven en dus hebben ze deze titel dik verdiend. Als laatste adres 
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rijdt de bus (na een extra rondje rotonde) naar de Haagse Beemden om daar ook een 
Grôtste Versierde straot te eren. Jacqueline zorgt dat de straat vrolijk versierd is. Haar 
buren hebben haar daarom opgegeven voor de Grôtste Versierder. Tijd om dit moment te 
vieren met de speciale gast Groot Hertog Bokito von Aopelaand, die Kielegatse carnavals 
sferen aan het meeproeven was. Na dit bezoek waren alle Grôtste Versierders bezocht en 
werd de polonaise nog een keer ingestart op het Kapellenfestival van de Meikevers.  

 
Zondag 12 februari 2023 

Grôtste Mââuwert  
Willy van Schie 

De organisatie van de Grôtste Mââuwert stond dit jaar voor pittige opgave; konden we 
aan genoeg deelnemers komen voor de editie van 2023. Het was spannend, veel 
deelnemers wachten af, hadden nog geen teksten, konden de juiste typetjes niet bedenken 
en de rek leek er een beetje uit. 

Na de 1ste inspiratie-avond waarbij iedereen (lees deelnemers en organisatie) elkaar weer 
zagen begon het gelukkig bij de meeste weer te borrelen en ging iedereen met goede moed 
aan de slag om hun teksten te schrijven. Uiteraard met behulp van de andere deelnemers 
want ook dit jaar was de saamhorigheid weer ontzettend hoog. Daarmee stáát het 
evenement vindt de organisatie, we moeten het samen doen!  

Een andere niet onbelangrijke uitdaging was de bezetting van de organisatie. Vorig jaar 
hebben afscheid genomen van Eric en Maarten van Overbeek. Zij waren jarenlang 2 
drijfveren achter de organisatie en het vasthouden van het goedbezochte evenement. 
Dankzij de lobby vanuit de stichting zijn nieuwe vrijwilligers aangesloten; Daniella Jansen 
en John Mouwen. Dat zorgde voor weer wat lucht voor Peer den Ouden en Willy van 
Schie. Er ontstond een team dat elkaar goed aanvult, ieder op zijn/haar eigen vlak nu ook 
drijfveren zijn geworden en zo blijft het evenement gelukkig nog een lang leven beschoren 
als het aan deze organisatie ligt.   

Daar waar we voorheen altijd bij het bierreclame museum terecht konden, waren zowel de 
organisatie als de deelnemers het erover eens dat de krappe ruimte bij het bierreclame 
museum geen goede invloed had op de voorronde. De sfeer was er altijd fantastisch, maar 
we zochten naar een mogelijkheid voor een grotere opkomst van publiek bij de voorronde. 
Er werd gekozen voor het uitnodigen van alle vrijwilligers van de stichting, helaas zijn daar 
maar een paar reacties op gekomen.   

De 3e inspiratie-avond én de voorronde werd gehouden bij café De Haagse Poort. Een zaal 
die goed bevalt bij de organisatie en bij de Mââuwerts. Een mooie opkomst was mogelijk, 
men stond op een podium én het publiek had voldoende ruimte om alles goed te zien en te 
horen. Kortom een nieuwe plek is gevonden.   

De middag zelf is super goed verlopen! De samenwerking met de medewerkers van Mezz 
was wederom top. De zaal was uitverkocht, het niveau van de Mââuwers (inclusief de 
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opwèrm-act van een Mââuwertje van 10 jaar) was heel hoog dit jaar. Het publiek heeft 
genoten en dat ook zeker laten weten. Wij als organisatie waren dan ook meer dan 
tevreden met het verloop van de middag.  

In een geweldige ambiance bij Mezz werd Twan van Oers als De Simpele door de jury 
uitgeroepen tot Grôtste Mââuwert 2023 van ut Kielegat. 2e werd Ellen van Opdorp met 
Anne Wil Constance en 3e werd Ronald Huisman met Dokter van Epschuten. 

 

 

Dinsdag 14 februari 2023  

Carnavaleske Gemeenteraadsvergadering 
Gijs Willems 
 
Gelukkig hebben de Baviaonen dit jaar een nieuwe 
prins die niet de map van zijn voorganger heeft 
gebruikt om meer dan een kwartier te spreken. 
Elke hoogheid is aan de beurt gekomen en heeft 
zijn belach of beklag gedaan bij de Gemeenteraad. 
Prins Arie was zoals de traditie hoort als laatste 
van de hoogheden aan het woord en naar mijn 
mening sterk in zijn speech.  
Ook mocht hij het laatste deel van het 
gezamenlijke ontwerp van het nieuwe gebouw op 
terrein Zoet onthullen. 
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Donderdag 16 februari 2023 

Bouwersbal 
Pascal de Ridder 
 
Wat in 2022 verrassende leuke avond was. Was het dit jaar toch een andere ervaring. 
Wellicht omdat er toen niet heel veel op het programma stond van de deelnemers. Maar al 
met al was het voor ons als Commissie Optochten een leuke avond onder muzikale 
ondersteuning van de Hoogheid Prins Arie en gevolg,  Zimpel Sat Kielegat, Leff Breda en 
de Toeteleurs.  
 
Wat vorig jaar nog een gezellige avond met diverse Optochtdeelnemers was, was dit toch 
vooral een avond met de kapellen en Commissie Optochten. Met Johan eigenaar van café 
de Haagse Poort die avond eens gebrainstormd hoe we dit evenement verder kunnen 
oppakken of uitbreiden. Tevens heb ik die woensdag daarvoor er ook over gesproken in 
het Kielegatse Bouwkot. Initiatief is goed, het idee is goed, maar het moment is niet zo 
goed. De helft van de deelnemers zijn nog druk bezig met het afwerken van de wagens. De 
andere helft van de deelnemers zijn nog druk bezig met hun act tot in de perfectie te 
repeteren. Dan hebben we ook nog wat gevolgen die deze avond al een programma heeft.  
 

Kielepraot d’n podcast 
Dennis Rijnders 

Kieleproat d’n Podcast is in 2022 gestart om verschillende 
facetten van ut Kielegats carnaval te belichten en zo 
iedereen iets te vertellen over allerlei verschillende 
Kielegatse gebruiken. Na de vele leuke reacties, kijk- en 
luistercijfers was er reden genoeg om een tweede seizoen 
te produceren. Een seizoen met nieuwe mooie gasten met 
ieder zijn eigen leutige, boeiende en verhalen en 
anekdotes. Alle gasten kregen dit seizoen wederom 11 
stellingen voorgelegd die niet altijd even makkelijk zijn om 
te beantwoorden. Karin de Klerk opende het seizoen en 
vertelde over hoe ze in haar jeugd carnaval vierde in ut 
Kielegat. En natuurlijk ook over haar tijd als Prinses van Hoogheid Prins Daan. Tijdens de 
tweede aflevering was het tijd voor een primeur, want er waren twee bandleden van 
Toeternietoe die de vragen en stellingen op zich afgevuurd kregen. Onderwerpen zoals 
hoe vier je carnaval als muzikant, en hoe ziet de toekomst er voor muzikanten uit en hoe is 
het om hofkapel te zijn voor de Kielegatse Hoogheid? Met John van Ierland gingen we  in 
aflevering 3 terug naar het verleden van ut Kielegatse carnaval. Buiten dat hij zijn 
belevenissen vertelt, die hij jaren terug heeft meegemaakt, duikt de podcast ook nog 
verder terug in de tijd met John. De tijd waarin ut Kielegats verhaal afspeelt met allerlei 
spannende gebeurtenissen. John heeft als auteur dit gebundeld in een mooi boek. In 
aflevering vier bekijken we samen met Daan Quaars naar de samenwerking met 
Gemeente Breda, openbare orde en vergunningen. Daan is de enige wethouder Carnaval 
van Nederland en naast zijn politieke kennis heeft hij ook hele mooie carnavaleske 
gebruiken en anekdotes. De week voorafgaand aan carnaval was het motto boegbeeld van 
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dit jaar te gast, Ger Couvreur! De vrolijke barman en zanger van “De Muts” vertelt over 
het ontstaan van deze hit. En ook over het Kielegatse motto Zet’um wir op! Tijdens 
Halfvasten kwam de podcast met een speciale aflevering waarin Jiske van de Geijtenbeek 
vertelt over haar tijd als Page van ut Kielegat. Maar ook over de zoektocht naar een 
nieuwe page. In totaal had podcast dit seizoen meer dan 1.111 views, en rond de 555 
luisteraars. Mooie kijk - en luistercijfers in 2023!  
 

Alle afleveringen van d’n Podcast zijn te vinden op de website van Stichting Kielegat, ons 
YouTube kanaal en te beluisteren op ons Kielegats Spotify-account.  
 
 
Vrijdag 17 februari 2023  

Scholenbezoeken 
Gijs Willems 
 
Dit jaar niet de traditie dat we eerst de Jeugdprins en - prinses ophalen bij hun school. Nee 
dit jaar verzamelt het hele Jeugdgevolg samen met het Groot Gevolg in de Prinsenbar. 
Daarom startten we dit jaar bij De Boomgaard, waar we meteen vroeg in de ochtend een 
overvol schoolplein met alleen maar enthousiaste brakskes op ons stonden te wachten om 
een feestje te bouwen. Daarna vertrokken we naar De Parel om ook daar een feestje weg 
te zetten, gevolgd door een bezoek aan De Singel in de binnenstad waar het feest nog 
harder los barstte dan de scholen ervoor. 
Bij de Rudolf Steiner hebben alle leerlingen hun nieuw ingestudeerde nummer ten gehore 
gebracht aan Prins Arie. 
En gelukkig voor sommige raadsleden zijn we langs de Montessori + geweest waar ook dit 
jaar de Mega blubber Power race stormbaan nog een tandje uitgebreid was ten opzichte 
van vorig jaar. 
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Bij de NBS Boeimeer hebben 
we naast een mooi feest ook 
Silvie kunnen bedanken voor al 
haar inspanningen voor het 
scholenproject, waardoor we 
dit jaar ook bij elke school een 
boek van het Kielegatse 
verhaal hebben kunnen 
schenken aan de bibliotheek. 
Na een welverdiende lunch zijn 
we naar de Zandberg afgereisd, 
waar wederom het hele 
schoolplein gevuld stond met alle leerlingen. Hier hadden ze zoals elk jaar weer een eigen 
jeugdprins en - prinses. Mooi om te zien dat carnaval gedragen wordt door velen scholen. 
Natuurlijk konden we de Petrus & Paulus niet overslaan. De oude basisschool van Prins 
Arie en de gastschool waar we eerder dit seizoen het Kielegats Dikteej hebben 
meegemaakt. 
Hierna nog een groot feest gebouwd bij De Tweesprong en daarna nog langs de Kielewei 
(Weilust) geweest waar ze ook dit jaar weer een volledig eigen gevolg hadden. 
 

 
Vrijdag 17 februari 2023 

Klokkenberg Kielegats Konzert  
Mark van Ierssel/Ruud van der Reijt 

Al 20 jaar een verrassende, mooie opening van de 
carnaval vijfdaagse met de Philharmonie 
Zuidnederland. Dit jaar met Laetitia Gerards, 
Luthando Qave, Thomas Beijer, Joost Geevers en 
Angela van Rijthoven. 

Voorafgaande aan het Konzert was er een goed 
verzorgd en heel gezellig buffet bij de Rabobank 
voor 200 genodigden, waaronder Commissaris 
van de Koning, mevrouw Adema. 

Hoewel de loop naar het theater er na alle coronaperikelen er nog niet echt inzit mochten 
we toch ruim 750 bezoekers verwelkomen op het grootste overdekte carnavalsfeest uit de 
regio met een voorzit, een kwalitatief hoogstaand concert en een nazit met maar liefst 10 
carnavalsorkesten uit de regio. Al met al een geweldige avond. 

Voor 2024 blijven de meezing medleys en enkele verrassende artiesten er natuurlijk in, 
maar het concert zelf moet nog carnavalesker. Daar gaan we samen met het orkest alles 
aan doen. Voor 2024 gaan we weer voor een volle bak!!! 
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Vrijdag 17 februari 2023 

Stuiterbal is klaar voor de toekomst  
Jaap Meeldijk 

Hét jongerenfeest van Stichting Kielegat is klaar voor de toekomst: 800 jongeren in de 
middelbare schoolleeftijd t/m 17 jaar vierden in 2023 een uitbundige carnavalsvrijdag in 
een uitverkochte Mezz. Naast de grote en kleine zaal konden bezoekers voor het eerst 
ook terecht in het intieme popcafé voor een klein zomers feestje met een dj, mocktails, 
slush en ijsjes. Tijdens Stuiterbal wordt geen alcohol geschonken.  
 

Na een uitverkochte editie waren de verwachtingen 
voor Stuiterbal 2023 hooggespannen: was het 
mogelijk om het succes van afgelopen jaar te 
overtreffen? De belangrijkste doelstelling voor 2023 
was de groei van het bezoekersaantal om de 
toekomst zeker te stellen en de omzet te laten 
groeien. In overleg met Mezz werd besloten om de 
capaciteit te vergroten door het toevoegen van een 
extra ruimte en het gedeeltelijk openstellen van het 
buitenterrein. Hierdoor konden we 300 extra 
bezoekers faciliteren. De extra uitgaven voor deze 
uitbreiding werden gefinancierd uit de extra 
kaartverkoop. Het animo voor Stuiterbal was in 

2023 groter dan ooit, waardoor kaarten ruim voor carnaval allemaal waren uitverkocht.  
Owen en Geoffrey waren in 2023 opnieuw verantwoordelijk voor de presentatie. In 
tegenstelling tot eerdere jaren waren zij iets meer op de achtergrond om meer ruimte te 
geven aan feest. Ze deelden tijdens het feest leuke gadgets uit: stickers, knuffelbeertjes 
met Stuiterbal-shirtjes en gesponsorde vrijkaarten voor experiences ONSTAGE en Holy 
Moly Trip. 
 
Selfies met Joyliana  
Voor de line-up werd de editie van 2022 als een blauwdruk gebruikt: een slimme mix van 
populaire carnavalsartiesten en een bekende naam voor de leeftijdsgroep, in dit geval dj-
influencer Joyliana, met honderdduizenden volgers op haar social mediakanalen een schot 
in de roos. Naast Joyliana stonden Gullie (Waar is Mustafa), De Tappers (Broodje Balkan) 
en verschillende dj’s op het programma, waaronder huis-dj Matt Sound. Een kort optreden 
van Muchos Begaoijos maakte het programma compleet. De keuze voor artiesten werd 
gewaardeerd door de doelgroep, getuige de energie uit de zaal, de positieve reacties op 
social media en de vele selfies gemaakt met Joyliana. In de kleine zaal was weer een Silent 
Disco. Naast dit programma heeft Stuiterbal dit jaar geëxperimenteerd met een 
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carnavalskapel, een langgekoesterde wens: de mannen van CV Boolingschoen speelden bij 
de opening van het feest buiten en in de grote zaal. We geven natuurlijk graag wat 
carnavalstraditie door aan de volgende generatie. De positieve reactie sterkt ons in de 
wens om dit volgend jaar - voorzichtig - een stapje groter te maken. 
 
Gullie:  “Het was keigezellig! Alle kids gingen helemaal los. Ik hou van jullie!” 
Joyliana: “Het was zo ontzettend leuk. Ik heb geknald, jullie hebben geknald. Ik ga het nooit  

 meer vergeten en hoop jullie volgend jaar met carnaval weer te zien!” 
De Tappers:  “Hee Stuiterbal! Wat je op een Broodje Bal kan doen. Sjalalalala!” 
Matt Sound:  “Het was weer voorbij voordat je het weet, maar wat een hoop gezelligheid en  

  gestuiter!” 
Wixart:  “Dankjewel voor de gezelligheid!” 

 
 

Onbeperkt snacks, mocktails en ijs!  
Een ticket voor Stuiterbal is sinds vorig jaar inclusief alles. Dat betekent onbeperkt 
drankjes, snacks, fruit, suikerspinnen en popcorn. De groei van het aantal bezoekers 
maakte het mogelijk om ook het aanbod uit te breiden. Zo voegden we aan het aanbod 
snoep, mocktails, slush en overheerlijke rood-oranje Kielegat ijsjes toe. Die ijsjes kwamen 
niet van de groothandel maar van een ambachtelijke ijsmaker. We laten namelijk graag 
zien dat we onze bezoekers serieus nemen; we gaan voor kwaliteit! Het all-inclusive 
principe blijft een groot succes: jongeren en hun ouders weten vooraf waar ze aan toe zijn 
en ook voor Mezz is de omzet vooraf duidelijk. ‘Onbeperkt bestellen’ draagt bij aan een 
vrolijk gevoel van grenzeloosheid, passend bij het uitbundige van carnaval, zeker wanneer 
geen alcohol geschonken wordt. Jongeren kunnen goed hun eigen grenzen bepalen: na een 
vroege run op de versnaperingen (“Is alles hier écht gratis!?”) verschuift de focus gewoon 
naar dansen, springen en samen zijn. Mede dankzij het all-inclusive concept vinden 
bezoekers Stuiterbal het geld écht waard.  
 
Positief resultaat  
Na een financiële bijdrage van de Rabobank in eerdere jaren leek het er even op dat 
Stuiterbal het in 2023 zonder sponsor moest stellen. Stichting Bredase Klûntocht sprong 
gelukkig in het gat, waardoor de sponsorbijdrage gecontinueerd werd. Het gestegen aantal 
tickets en de bijdrage van Stichting Bredase Klûntocht zorgden samen opnieuw voor een 
positief financieel resultaat voor Stichting Kielegat. De opbrengst was ruim twee keer zo 
hoog als vorig jaar. De organisatie ziet de toekomst dan ook met vertrouwen tegemoet.  
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Zaterdag 18 februari 2023  

Gelag der Vorsten  
Gijs Willems 
 
Ook dit jaar mochten we weer met alle geburen bij de Mezz het weerwoord van 
Burgervader Depla aanhoren, nadat hij de dinsdag ervoor natuurlijk door alle hoogheden 
een aantal onderwerpen, persoonlijk of op gemeenteniveau, naar zich toegeworpen heeft 
gekregen. 
Tevens hebben alle andere hoogheden hun sleutel van hun dorp of wijk gekregen. 
Natuurlijk hebben wij deze later op de dag op het podium voor het stadhuis gekregen. 
 

Zaterdag 18 februari 2023 

Kielegatse Klokkenluiders 
Danny de Klerk 

Voor het tweede jaar op rij klonk er om elluf 
over elluf carnavalsmuziek vanaf onze trots, de 
toren van de Grote Kerk van Breda.  

Onder leiding van dirigent Arjan Muller speelde 
Paul Maassen, onze stadsbeiaardier op het 
carillon, samen met de vaste formatie 
Torenblazers van de Nieuwe Veste het Bredase 
volkslied. Verder klonken er weer diverse 
Kielegatse carnavalsstukken. Een mooie 
traditie is geboren!  

 
Zaterdag 18 februari 2023 

Aftrap 
Danny de Klerk 
 
Voorafgaand aan de intocht verzamelden zo’n 80 vrijwilligers bij Café De Haagse Poort aan de 
Haagdijk voor de interne aftrap. Een moment waarbij onze voorzitter Lucien de troepen nog even 
toespreekt. Hij praat de Hoogheid nog even de laatste carnavaleske moed in. Verder werden 
Dennis Vrolijk, Hans van Steen en Willem Lentz nog gedecoreerd door de voorzitter voor bewezen 
diensten! 

 
Zaterdag 18 februari 2023 

Intocht 
Jac van Gorkum 
 
Vanaf 13.55 uur verzamelden Kielegatters zich voor de Intocht bij café De Haagse Poort 
op de Haagdijk. Hier werd rond 14.11 uur de roestige “Blauwe Schuit” door Prins Arie 
weer vakkundig op de kleur blauw gebracht. 
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Om 14.15 uur zijn we in een stoet vertrokken, met voorop Kiske en Mieske. Vanaf de 
Haagdijk, via de Haven, Havermarkt en Reigerstraat naar de Grote Markt. Door een aantal 

afmeldingen van kapellen waren er buiten hofkapel Aogse 
Bluf alleen de klanken van de Meikevers te horen. 
Gelukkig was er ook nog Sambaband Maisquenada die 
helemaal voorop met hun trommels het toegestroomde 
publiek opwarmde. En heel veel Kielegatters die Prins Arie 
naar de Grote Markt vergezelden. Op de Reigerstraat werd 
door Prins Arie haltgehouden om de rest van de stoet aan 
zich voorbij te laten gaan, zodat hij als laatste bij het grote 
podium arriveerde. Daar werden de gezelschappen, die 
hebben meegelopen, door de heraut aangekondigd, waarna 
alle deelnemers in het vooraf afgezette gedeelte de officiële 
opening van carnaval konden meemaken. 
Een aandachtspunt blijft toch nog steeds de veiligheid van 
de deelnemers, als je over de openbare weg loopt en andere 
weggebruikers geen rekening houden met carnaval 
vierende mensen. 

 
 
Zaterdag 18 februari 2023 

Sleuteloverdracht 
Danny de Klerk 
 
De Grote Markt barst op deze carnavalszaterdagmiddag uit zijn voegen. Het is druk, 
ontzettend druk, misschien te druk. Maar één ding is zeker, ut Kielegat is er klaar voor. De 
sleutels gaan in handen komen van onze hoogheid! Carnaval gaat dan officieel van start. 
Op het podium staat heraut Dave Sterrenberg. Hij laat als eerste de oud-hoogheden van ut 
Kielegat het podium betreden. Van oud naar jong zijn daar coryfeeën als Joop, Frederik, 
Kokiel, H’Octavius, Dionysos, Lucius en Daan. 
Daarna is het tijd voor de jeugd. Jeugdprins Reyn en Jeugdprinses Noor met het 
jeugdgevolg worden massaal toegejuicht door het publiek. En dan op zijn witte paard 
draait hij de Grote Markt op, Prins Arie d’n Irste. Met heel zijn entourage is hij er meer dan 
klaar voor. Om elf over drie klinken dan zijn woorden “Kielegatters de stad is van ons!” 
Burgemeester Paul Depla geeft de sleutels uit handen en is nu gewoon Paul. Prins Arie 
regeert. Carnaval is begonnen! 
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Traditioneel worden Kiske en Miske nog onthuld. Zij waken vanaf de gevel van het 
stadhuis over de stad. 

 

Zaterdag 18 februari – Dinsdag 21 februari 2023 

Straatcarnaval 
Iris van der Woude 
 
De start van carnaval met een 
bijna compleet nieuwe, vol 
enthousiaste commissie.  
In Publieke Werken net zo na de 
carnaval afgelopen jaar heeft de 
commissie elkaar ontmoet, 
voorgesteld en daar gingen we, 
de achtbaan in om het 
straatcarnaval te mogen 
organiseren voor ut mooie 
Kielegat.  
Midden in de lente zijn wij van 
start gegaan om eens goed te 
brainstormen.  
Al snel hadden wij een mooie basis gelegd voor een prachtig programma voor carnaval 
2023.  

 
Na driekwart jaar vergaderen, was daar de dag, 
Zaterdag 18 februari 2023. 
Start van carnaval, om half 9 verzamelen op de 
Grote Markt van ut Kielegat om de laatste 
controle uit te voeren voor dat de markt vol zou 
staan met hossende en feestende Kielegatters. In 
de middag nog even een lunch met de commissie 
voordat carnaval 23’ echt voor ons mag 
beginnen, met een mooie toost op ut Kielegat. Na 
de intocht begonnen wij met het knallende 
optreden van Marco Kraats voor een overvolle 
Grote Markt. Al snel zijn de confettikanonnen 
een groot succes, die dit jaar voor het eerst zijn 
ingezet. In de avond stond het podium gezellig 
vol met lokale carnavalsartiesten.  

 
Maandagavond nieuw in de draaiboeken, om 18u het startschot met de confettikanonnen 
op de Grote Markt. Een 3-tal Kielegatse dj’s stonden daar te wachten om de markt van 
jetje te geven. Rond de klok van 22 uur was het mooi geweest, en hebben wij als commissie 
gezamenlijk een borreltje gedronken. 
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Daar is hij dan, de achtbaan schakelt over naar een van de 
laatste versnellingen, de laatste dag van carnaval, dinsdag. 
Aansluitend aan de Brakkensliert nog een keer het gas 
erop met optreden van de Alpenzusjes. Gezamenlijk avond 
eten met de commissie, en dan breekt het einde aan, niet 
alleen van het programma maar ook van Prins Arie die af 
gaat zwaaien.  
 
 

 
 
 
Zaterdag 18 februari 2023 

Kielegatse Kapellen Tempel 
Jacques Mol 
 

 

Na een start in 2020 en een corona-onderbreking in 2021, werd op 18 februari in De 
Avenue voor de derde keer de Kielegatse Kapellen Tempel georganiseerd. 

Met de medewerking van 9 topkapellen werd het weer een hele gezellige middag. 

Het was dit jaar iets minder druk dan het voorgaande jaar. Als oorzaken kunnen worden 
aangemerkt dat op de zaterdagmiddag met de overdracht van de sleutel er veel 
activiteiten op de markt plaatsvinden. Ook het weer speelt uiteraard een rol. Als het goed 
weer is gaat men minder graag naar een binnen-activiteit. 

De Avenue heeft echter iets speciaals. Het is een warme knusse ruimte en omdat het iets 
minder druk is, kunnen ook mensen met kleine kinderen genieten van de muziek. Omdat 
het iets minder druk was, hebben alle kapellen in de zaal gespeeld wat iedereen goed 
beviel en er toch een goede vulling was. Voor de kapellen is het een geweldige ruimte 
omdat tegen het geweld van geluidsinstallaties buiten niet valt te concurreren. Ook is het 
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een ideale ruimte voor wat ouderen die niet houden van het enorme geluidsniveau op de 
Markt. 

Wat kan er beter? 
Ondanks toezegging van De Avenue om aan de buitengevel te laten zien dat er een 
activiteit was, bijvoorbeeld door een ballonnenboog rond de ingang op te hangen, was er 
niets aan gedaan. Jammer, een gemiste kans. 

Omdat het rond zes uur langzaamaan minder druk wordt, etenstijd, eindigt de deze 
activiteit altijd om 19.00 uur. 

Vragen die opkomen zijn:  
* Zou verplaatsing naar de zondag zinvol zijn nu de kinderoptocht is verplaats naar de 
dinsdag? 
* Zou verplaatsing naar de avond een optie zijn? 
 
 
Zondag 19 februari 2023 

Brunchen met de Prins 
Gerja Petter 
 
Gelukkig was dit jaar – 2023 - weer een “normaal, als vanouds” carnavalsjaar. We hoefden 
als commissie, Brunchen met de Prins, geen alternatieve activiteit te verzinnen. Toen we 
wisten dat we dit evenement weer mochten gaan organiseren, zijn we al bijtijds bij elkaar 
gekomen om te brainstormen hoe we “Brunchen met de Prins” dit jaar in potten en pannen 
konden gaan gieten. We waren enthousiast want we zouden naar een nieuwe locatie gaan, 
namelijk het Veemarktpleintje. 
Het idee werd gebrouwen en 
plannen op papier gezet. Inkopen 
gedaan en opdrachten uitgezet 
naar onze helpende handjes. Zo 
werd het evenement weer 
tastbaar en hebben we een 
promofilmpje laten maken om het 
evenement aan te bevelen bij de 
Kielegatters. Onze Soesjef 
Jeanneke heeft contact gelegd 
met de horecagelegenheid op en 
om ‘t Pleintje om afspraken te 
maken over het gebruik van de keuken en - apparatuur. Gelukkig kregen we alle 
medewerking en zijn we dus super blij en tevreden over deze locatie. De voorbereidingen 
verliepen goed en volgens planning en zondag 19 februari was het dan zover dat we 
konden gaan kokkerellen met elkaar voor Prins Arie & zijn gevolg en alle Kielegatters die 
mee wilden brunchen. Er was muzikale omlijsting en de brunch kon beginnen toen Prins 
Arie & zijn gevolg er waren.  Het was een gezellige drukte en er was zelfs nog goede 
verkoop van brunchkaarten tijdens de brunch. De hulp van de helpende handjes was dit 



   

49 
 

jaar wederom super en met elkaar hebben we weer een mooi evenement neergezet. Met 
dank aan iedereen die Brunchen met de Prins tot dit succes heeft gemaakt.  

 

Zondag 19 februari 2023  

Prins bezoekt: Vluchtelingen in De Koepel 
Gijs Willems 
 

Een uniek moment, waar we als Gevolg 
zeker nog jaren later aan terug zullen 
denken. 
Ook al vieren wij met zijn allen feest 
tijdens carnaval, ergens anders op de 
wereld is het geen feest en moeten 
mensen vluchten en dierbaren missen 
door geweld waar ze niet om gevraagd 
hebben. 
Toch hebben wij in de Koepel, na zelf 
verbaasd rond te kijken, een heleboel 
gezichten een lach kunnen bezorgen 
ondanks alles wat ze meegemaakt 
hebben.  

Mooi om te horen dat ze door mee te doen aan de Brakkensliert, het carnavalsfeest mee 
krijgen. 
 

Zondag 19 februari 2023 

Brakkenbal  
Hans van de Corput/Pascal de Ridder 

Nadat dit in 2020 voor de laatste keer georganiseerd werd, mocht het dit jaar eindelijk 
ook weer. In het Chassé Theater. Toen door de weersomstandigheden zonder 
Brakkensliert maar desondanks toch heel erg druk. Dit jaar, wegens de keuze om de 
Brakkensliert definitief naar de dinsdag te verplaatsen als losstaand evenement. 
Feest in de zaal, achter in de foyer konden de brakken weer lekker knutselen, 
spelen, geschminkt worden etc. etc. Helaas trok het dit jaar beduidend minder 
bezoekers: nog geen 1000 t.o.v. tussen de 2000 en 3000 bezoekers in 2020. 
Wellicht heeft dit te maken met de verplaatsing van de Brakkensliert? 
Prins Arie d'n Irste heeft uiteraard ook een bezoek gebracht en heeft onze Hans vd 
Corput onderscheiden met een Kieleplak Speciaal omdat hij al sinds jaar en dag de 
drijvende kracht achter dit evenement is. Hoe ziet de toekomst van dit evenement 
eruit? 
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Zondag 19 februari 2023 

Kielegat Kwèkt meej 
Iris van der Woude 
 
Op zondagmiddag, Kielegat Kwèkt Meej op het programma, een nieuw evenement op de 
Grote Markt voor de jeugd. Na nog een paar last minute aanpassingen in ons programma, 
was daar de jeugdraad met de Jeugdprins en - prinses om Kielegat Kwèkt Meej te mogen 
openen.  
Wat daarop volgende was een reeks fantastische optredens van artiesten o.a. Johnny 
Purple, Gullie en Schorre Chef & MC Vals deelde het podium met Prins Arie en met als 
hoogte punt Vieze Jack die de Grote Markt heeft mogen verbouwen.  
 

Zondag 19 februari 2023 

Hossen op de Markt  
Pavli Sebestik 

We mogen weer! 
In 2020 was Hossen op de Markt een daverend succes geweest, maar dit was tevens 
de laatste echte Hossen editie sinds de coronapandemie. Zowel de organisatie als de 
bezoekers van het evenement stonden te popelen om weer te mogen Hossen op de 
Grote Markt! 
 
Dat Hossen op de Markt in 2023 weer als vanouds gevierd kon worden was een feestje 
‘an sich’. Iedereen stond te popelen, zowel het publiek als de organisatie. Er werd gekeken 
naar de hoogtepunten van voorgaande jaren en er werd flink gebrainstormd over nieuwe 
ideeën. Sowieso was er aan ideeën geen gebrek, wel moest er gekeken worden of het 
haalbaar was en vooral of alles veilig genoeg was. 
 
Voorbereidingen 
Al in 2021, het jaar dat werkelijk alles stillag, werd er door de organisatie van Hossen op de 
Markt gewerkt aan een nieuwe Medley. Eerder had de organisatie al een Hossen 
Medley uitgebracht en na dit daverende succes was het tijd voor een Hossen Medley 2! 
In 2022 werd dit verder opgepakt, uitgewerkt en opgenomen. 
Toen Pierre Kartner kwam te overlijden in november ‘22 besloot de organisatie een ode 
aan deze celebrity te geven. Er werden hoedjes en baarden besteld om uit te delen tijdens 
een kwartiertje Vader Abraham. Daarnaast werden er opblaasflamingo’s besteld om in het 
publiek te gooien tijdens ‘Ferry de roze flamingo'. 
 

Maatregelen 
Tijdens de voorbereidingen werd het de organisatie van 
Hossen steeds duidelijker dat er minder kon. In 2020 
werd de Markt voor het eerst afgesloten tijdens het 
evenement vanwege het hoge aantal bezoekers. Team 
Hossen ging ervan uit dat het aantal bezoekers 
ongeveer gelijk zou liggen of hoger zou zijn. Zoals er in 
het verleden een polonaise rondom de kerk kon worden 
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gelopen, zo werd de organisatie nu verplicht om het publiek zoveel mogelijk op de plaats te 
laten hossen. 
Ook dit jaar wilde team Hossen weer props het publiek in gooien. En hoewel er rekening 
was gehouden met aantallen (want ook team Hossen is milieubewust bezig) mocht er niets 
in het Stadhuis klaargelegd worden. Hier moest een noodoplossing voor komen en 
gelukkig werd die gevonden in het (toen nog) lege Sumo pand aan de overkant. Vanuit daar 
werd ‘s avonds alles het publiek ingebracht. Op dat moment was het een oplossing, maar 
uiteindelijk was het effect hierdoor helaas weg. 
 

 
 
Line-up 
Ook dit jaar was de presentatie in handen van Freek Haverman en Yves de Morree. Zij 
zorgden ervoor dat de Markt werd opgezweept en enthousiast meedeed aan alle nummers 
die voorbijkwamen. In de line-up stonden in vergelijking met 2020 weinig artiesten. Pap & 
Pudding, bekend van onder meer ‘confetti in m’n bier’, moesten gaan zorgen voor een heus 
piekmoment. Echter viel dit bij een gedeelte van het publiek helaas wat tegen. Verder 
zorgde dj Wouter ervoor dat het hele feest muzikaal aan elkaar gedraaid werd en maakte 
er, zeker op het einde, nog een goed feestje van! 
 
Toekomst 
Hoe nu verder met Hossen op de Markt is de 
grote vraag. Ooit is het begonnen om het 
Bredase straatcarnaval nieuw leven in te 
blazen, dat is gelukt, kun je wel stellen. Maar 
misschien is een toffe dj en één of twee 
artiesten wel voldoende inmiddels om de 
Markt gevuld te houden op carnavalszondag. 
De maatregelen en veiligheid zorgen ervoor 
dat het creatieve brein van team Hossen 
geremd wordt. Voorlopig denkt ditzelfde 
creatieve brein verder na over de toekomst en wie weet staan we er volgend jaar weer. 
Alaaf 
 

Zondag 19 februari 2023 

Proosten met de Prins 
Gijs Willems 
 
Zondagavond, ons eigen feestavond “Proosten met de Prins” in een volle Prinsenbar. De 
avond waar de Hoogheden van ‘t Aogje, Giegeldonk het Lestogenblik ons komen 
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bezoeken. Met optredens van de diverse hofkapellen en gastkapellen Riejunited, de 
Meikevers en Toeternietoe. Een prachtige feestavond die tot in de late uurtjes doorging. 
 
 
Maandag 20 februari 2023 

Ontvangst ABInBev  
Jeroen Jagas 

De maandagochtend was weer thuis waar deze hoort te zijn, op het stadhuis. Onder de 
noemer Kielegat doet het samen, kwamen de genodigden van ABInbev, de Gemeente en 
Stichting Kielegat op de vroege maandagochtend bijeen om onder het genot van een 
heerlijk glas Jupiler de warme woorden van de drie samenwerkende partijen aan te horen. 

Duidelijk werd maar weer eens hoe intens de samenwerking tussen de genoemde partijen 
is en hoe graag men ook op deze traditionele wijze, nog jaren samen met elkaar door 
willen. 

Na de mooie, carnavaleske, samenbrengende woorden van de Burgemeester, ABInbev en 
Prins Arie d’n Irste werd door de QVSOP de Gouden Hopbel uitgereikt aan één van de 
meest carnavaleske horecaondernemers van ut Kielegat, Ger Couvreur.  Een erkenning 
voor Ger, waar menigeen zijn/haar muts voor afneemt! 

Samen met de Gemeente en ABInbev hopen wij nog tot in de lengte der dagen op de 
maandagochtend samen te proosten op het carnaval in ut Kielegat. Scheidend voorzitter 
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Lucien Verhoef heeft daarbij de voorzet voor de 111-jarige contractverlening met de 
gemeente al gegeven. 
 
 
Maandag 20 februari 2023 

De Grote Optocht 
Pascal de Ridder 
 
6:30 gaat mijn wekker even snel onder de douche en hop de fiets op. Route inspecteren 
fiets parkeren 8:30 ontbijten bij Brownies en Downies. En de eventuele punten doorgeven 
die mij zijn opgevallen. Daarna gaan we even op de automatische piloot. Even een ronde 
lopen Chasséveld daarna door naar de Haagse Poort voor de ontvangst van Corso 
Zundert/ Optocht commissarissen voor de briefing. Overleg van de Jury voor de laatste 
updates zit ook ergens in het schema. Al met al een lekkere drukke ochtend. Maar goed: 
YES we mogen weer!!!! Mooiste wat er is. Het ontwerp van de wagenbouwers zien aan het 
begin van het seizoen. Vervolgens dat bouwproces volgen door meerdere bezoeken te 
doen. En dan tot slot hem helemaal opgebouwd startklaar voor de optocht te zien. Tevens 
geldt dit ook voor de loopgroepen. Je ziet en leest een inschrijfformulier en denkt alleen 
maar: "Wat voeren ze uit?” en “Wat hebben ze nu weer bedacht?” Als je dan rondloopt op 
de Fellenoordstraat en de Nieuwe Haagdijk dan komt en valt alles op zijn plek. Ja dit is gaaf 
om hier een steentje aan bij te dragen met 1 woord GENIETEN ondanks het drukke 
schema. Maar goed het is alweer 12:49 we gaan starten “succes allemaal” en “we gaan!”. 
Hans voorop en al snel volgt de reclame-optocht, Marjoretten van Expression Verkoop 
wagen en ja we zijn rijdend de Prinsenwagen draait de Haagdijk op! En wat is het daar al 
druk. En je ziet het alleen maar drukker en drukker worden langs de kant. Zou iedereen dit 
evenement gemist hebben? Wat is dit gaaf als je over de Prinsenkade loopt en op de Hoge 
Brug staat en dan de Vismarktstraat in kijkt en dan weer richting de Prinsenkade alleen 
maar blije en gezellige mensen langs de kant. Optochtdeelnemers die aan het stralen zijn 
en je ziet ze gewoon genieten. Wat hebben we dit met elkaar gemist zeg. Knallen en gas 
geven met elkaar maar vooral let goed op elkaar. Dit kan nog wel eens de drukste 
carnavalsmaandag ever worden. De communicatie onderling loopt vrij stroef. Slecht 
bereik in onze ogen waardoor we af en toe gewoon lekker ouderwets de telefoon 
gebruiken. Aandachtspuntje voor volgend jaar want gezien de drukte het verloop van de 
optocht is dit wel nodig voor de veiligheid van ons, de deelnemers maar ook het publiek. 
Dan moet je snel kunnen schakelen. En veiligheid moet op nummer 1 staan! 
 
Altijd is het even de vraag “Gaan er gekke dingen gebeuren?”, “Heeft een wagen schade 
onderweg?” wat oponthoud betekent voor de optocht. “Nee” is het antwoord. We hadden 
last van weinig gaten weinig tot geen oponthoud.  Waardoor de optocht lekker doortrekt 
door ons mooie Kielegat. De vertrouwde stem van Pim van Ginneken galmt weer over de 
Grote Markt. Gezien de drukte op het van Coothplein wellicht een optie om hier ook een 
speaker weg te gaan zetten. Dan hebben we informatie van de optocht bij de trailer van de 
vrienden van de Prins, op de Grote Markt en Van Coothplein hoe gaaf zou dat zijn? Plus je 
kan dan ook eventuele informatie bijvoorbeeld zoals calamiteiten snel communiceren op 
de drukke punten. Net zoals dat het helaas 17:00 is en we moeten gaan ontbinden. Dit 
houdt in dat de deelnemers niet meer door de Boschstraat gaan rijden maar rechtdoor 
naar het Chasséveld.   
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We hadden nog een kleine uitdaging iets met afspraken met de gemeente die niet 
helemaal liep zoals afgesproken. Maar dat mag de pret niet drukken en we hebben zo goed 
als we konden geschakeld naar de diverse partijen om dit op te lossen. Soms duurt het wat 
langer dan gepland. Maar mochten deze afspraken goed zijn verlopen was het aan de 
staart van de Optocht niet nodig! Sommige commissieleden zijn nog buiten, sommigen in 
het Chassé Theater en dan wel in het artiestencafé. Waar de Jury al druk bezig is met de 
uitslag van de Kielegatse Grote Optocht. Soms zie je ook hierin dat fouten maken 
menselijk is met grote gevolgen. Niet zozeer voor mijzelf al Soesjef van de Commissie 
Optochten maar je ontneemt hiermee wel het moment der momenten voor alle 
deelnemers. En dat is het moment op het podium.  Maar goed dit is besproken met de Jury 
en we gaan komend seizoen er vol voor om dit vlekkeloos te laten verlopen. Zoals jullie wel 
gelezen hebben ging de geplande volgorde inclusief de foto´s op het grote scherm niet 
door. Maar ik ben voorstander van alles of niets. En je kan dan niet maken dat 2 clusters 
niet op het scherm komen. Zonde van het werk van Peter en Desslin maar dit is overmacht 
en dan moet je keuzes maken. Net zoals de volgorde. De wagens zijn altijd als laatste in het 
rijtje. Maar het is inmiddels al 19:30 en we moeten toch echt wel gaan starten. Met de 
prijsuitreiking. Zelf ben ik nog druk bezig met Ine voor de oorkondes van bepaalde 
categorieën. Kan hier verder een heel verhaal gaan schrijven. Maar dit nooit meer!!!  Voor 
de uitslag van de optocht kijk nog een keertje op de website of in de app. Hier staan in het 
Kiekeboek ook foto´s van de Optocht. Wat positief is om te melden is dat het stemmen in 
de App goed is opgepakt. In totaal heeft het publiek 1.888 gestemd op zijn of haar 
favoriete optochtdeelnemer. Reden genoeg om dit verder uitbreiden en verder op te 
pakken. 
 
Dan nog even een speciale dank. Na meer dan 40 jaar het kalligraferen van de Oorkondes 
neemt Ine van Merendonk afscheid. Namens de Commissie Optochten en de Jury 
Commissie willen wij nogmaals onze grote dank uitspreken aan Ine!!! Want dit is niet niks. 
 
INE Bedankt!!!!! 
 

Uitslag Grote Optocht Kielegat 
 
Categorie A Grote Wagens 
 
1 24 CV Bak & Beun 326 
2 33 CV Simpel 311 
3 66 CV De Narrekoppen 310 
4 44 CV De Meikevers 299 
5 35 CV Zo Gek Nog Nie 289 
6 57 CV Ak mar leut heb 256 
7 53 CV Da Deug Nie 255 
8 34 CV Krijg nou wa 249 
9 54 CV De Lachubekku 234 
10 58 CV De Deurdouwers 192 
11 21 CV De Mutskes 190 
12 23 CV Kiplekker 188 
13 52 CV Da Witte Wel 180 
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Categorie B Kleine Wagens 
 
1 56 CV De Spoedjes 247 
2 11 CC De Blauwe Kei 191 
3 59 CV De Schobbejakke 179 
 
Categorie C Grote Groepen       
 
1 37 Allus zakt 261 
2 10 Boeren Sociëteit Ginneken 192 
3 40 CV de Slippertjes 168 
 
Categorie D Kleine Groepen       
 
1 48 CV Aogse Hopkes 249 
2 32 CV De Weggooiers 242 
3 41 De Rat van 11 222 
4 18 De Deksels 217 
5 47 CV De Meejlopers 206 
6 19 CV Bende Benukt 200 
7 27 KV Sowieso Opeloos 195 
8 5 CV De natte geit 192 
9 8 De Pauwervrouwen 190 
10 26 De Meskes 168 
 
Categorie E Paren       

 
1 12 Zus & Zo 203 
2 46 Piet & Bets 202 
3 28 Bets & Ria 185 
4 31 CV Die Drie 182 
5 36 Gezin Gezien? 179 
6 16 De Deuzigen 137 
7 39 Ei & Banaan 118 
8 38 Agneta 99 
 

Categorie F Individuelen       
 
1 9 Dun Otto 189 
2 30 CV Dun Vollie 139 
3 17 Jean 133 
4 7 De Dopkus 118 
 
Categorie G Randgemeenten       
 
1 55 CV Te Gek 315 
2 22 BC De Dijkrakkers 287 
3 25 SEB Oud Gastel 248 
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Maandag 20 februari 2023 

VvdP Trailers - Grote Optocht 
Wim de Groot 
 

Na twee jaar van afwezigheid stonden de trailers 
van de Vrienden van de Prins op maandag 20 
februari weer op de hun vaste plek aan de haven. 
De commissie was al vroeg uit de veren om alles in 
gereedheid te brengen voor de start van de 
optocht. Je moet dan denken aan de bars, trappen, 
muziek en toiletten installeren en de Vrienden van 
de Prins versieringen aanbrengen op de trailer. 
Rond de klok van 13.00 arriveerden de eerste 

vrienden en voordat de optocht door de stad trok waren de beste plaatsen al ingenomen. 
Het was gezellig druk en Ivo Rasenberg zorgde voor de presentatie en toelichtingen van de 
diverse optochtdeelnemers. Gedurende de middag kwamen de hapjes lekker door en toen 
de optocht voorbij was ontstond er nog een kleine afterparty o.l.v. DJ Ivo. Rond half 5 ging 
de tap toe en werd alles opgeruimd. Het was tevens de laatste activiteit die Johan van 
Bragt voor de commissie heeft opgeplakt i.v.m. zijn immigratie naar Spanje. We bedanken 
hem voor zijn jarenlange inzet! We kunnen als commissie weer terugkijken op een meer 
dan geslaagde editie. 
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Maandag 20 februari 2023 

Juryrapport 
Joost Adank 

 
Er mag voorzichtig geconcludeerd worden dat de 
Grote Kielegatse Optocht een groeiende 
aantrekkingskracht heeft op een breed publiek. Als de 
deelnemers hun niveau van dit jaar in de naaste 
toekomst weten te prolongeren, zal dat zeker de groei 
bestendigen. 
De drie Prinsenwagens, muziekkapel SpoorBend (wat 
een verademing om weer van live kapelmuziek in de 

optocht te kunnen genieten!) en CV Ut Lekker Bietje deden buiten mededinging mee. Na 2 
afmeldingen bleven er 44 te jureren deelnemers over. De geringe, maar gestage, terugloop 
van het aantal deelnemers lijkt omgekeerd evenredig aan het stijgende niveau van de 
creaties. Aan de hand van het juryprotocol zijn alle deelnemers beoordeeld. Deze 
beoordelingen zijn gebundeld in het juryrapport, dat tot stand is gekomen op basis van de 
individuele rapportages van alle juryleden. Dit prachtige en complete juryrapport is te 
downloaden op onze website. 
https://web.kielegat.nl/wp-content/uploads/Juryrapport-Grote-Optocht-Kielegat-20-feb-2023.pdf 
 
 
Dinsdag 21 februari 2023 

Familiedag/Brakkenfeest  
Channah van den Boogaard 

Dinsdag, de laatste dag dat we kunnen genieten van een mooie carnavalsdag! 
’s Morgens vroeg om 9.00 uur stonden de eerste vrijwilligers al op Grote Markt Zuid om te 
zorgen dat om 11.41 uur het Brakkenfeest kon losbarsten. Het was droog en de sfeer zat 

er goed in.  
De kraampjes werden geplaatst, versierd en ingericht en bij pannenkoekencafé Het Voske 
werd heerlijk pannenkoekenbeslag voor ons bereid.  
Terwijl om half twaalf de eerste brakken al stonden te trappelen om te beginnen, had onze 
Prins Arie d’n Irste een gepaste vertraging van 11 minuten… Ach, wie kan het hem kwalijk 
nemen op de laatste dag? 
En toen ging het los. Stralende brakkengezichtjes maakten voor ons de dag tot een feest. 
Ze werden geschminkt, knutselden een mooie gele steek met zoveel glitters dat de Grote 



   

58 
 

Markt er nog dagen schitterend uit heeft gezien, blikken met de nar erop werden fanatiek 
omgegooid, een cadeautje werd getrokken uit de mond van de nar en de buikjes werden 
gevuld met verse warme pannenkoeken, een glaasje ranja tijdens de Voskesjacht en tot 
slot een suikerspin of zakje popcorn. Te midden van het feestgedruis stond een clown 
ballonnen in de meest bijzondere vormen te vouwen die door blije brakken mee naar huis 
werden genomen.  
Natuurlijk zijn er altijd een paar dingen die beter 
kunnen, dus die pakken we graag volgend jaar 
op. Zo was het soms erg stil; muzikale omlijsting 
door de hofkapel en wat muziek (op passend 
volume zodat het ook voor de jongste brakken 
een feestje blijft) zullen volgend jaar niet 
ontbreken. Verder willen we ook het verhaal van 
ut Kielegat graag actief naar de kinderen 
toebrengen. Achter de schermen brainstormen 
we hier al over in de hoop dat volgend jaar het 
feest nog meer de sfeer van ons mooie Kielegat 
uitdraagt.  
 

 
 
 
 
 

 

 

 

Dinsdag 21 februari 2023 

Brakkensliert 
Hans van de Corput 

Nadat we met Commissie Optochten om 10.00u de dag zijn gestart met koffie en 
worstenbrood zijn Jeroen en Sander de route gaan controleren op eventuele obstakels. 
Aangezien we dit jaar niet terecht konden in het Chassé Theater voor de prijsuitreiking 
(i.v.m. het Gulden Bal) hebben we in De Graanbeurs een alternatieve locatie gevonden. 
Zodoende hebben we ook de route daarop aangepast. Vertrek aan de Haven, 
Vismarktstraat, Reigerstraat, Grote Markt, Ridderstraat, Karrestraat, Torenstraat, 
Havermarkt, Reigerstraat, Grote Markt, St Janstraat, Veemarktpleintje, St Annastraat, 
Catharinastraat en ontbinden op Kasteelplein waar ook een kraakwagen stond. Dit was 
gelukkig niet zo dus konden we de dag goed starten. Om 12.00u werd de rest van de 
commissie verwacht bij Café De Huiskamer aan de Haven. Het adres waar wij al jaren 
gebruik van mogen maken als aanmeldpunt voor de Brakkensliert. Hier werd alles weer 
klaargezet om de voorinschrijvers en na-inschrijvers te ontvangen, te voorzien van hun 
nummer en uitreiken van de kaartjes voor Kabonk, 1 van de sponsors. 
Nadat onze Hoogheid Prins Arie en de Jeugdprins en Jeugdprinses samen met de 



   

59 
 

Jeugdraad zich heeft aangemeld konden we starten om 14.11u. Met schitterend weer 
kwam de mooie stoet in beweging en trok richting Grote Markt waar de Grote raad en 
Jeugdraad halthielden om zo de Brakkensliert te bekijken. Terwijl de deelnemers hun acts 
vertonen gaf Marco van den Wijngaard het bijbehorend commentaar. Helaas hadden we 
wel wat gaten in de sliert, maar dat is weer een mooi leerpuntje voor komend jaar. Nadat 
de Brakkensliert voor de 2e maal over de Markt trok, sloot onze Jeugdraad achteraan aan. 
Prins Arie vervolgde zijn eigen programma. De verwachte eindtijd van 16.00u Kasteelplein 
werd gehaald en nadat iedereen het Kasteelplein bereikt had en eventueel ontdaan had 
van hun creaties in de kraakwagen liep de Graanbeurs al lekker vol. Waar wij om 17.00u 
hadden willen starten met de prijsuitreiking, werd dit helaas pas 17.15u. De Graanbeurs 
stond lekker vol (kunnen we hier eventueel nog groeien?) Met de Joseph Brakskes als 
mooie winnaar was de uitreiking ten einde en konden de Grote en Jeugdraad en 
programma's vervolgen en kwam er ook voor ons als Commissie een einde aan deze 
dinsdag met nieuwe invulling. 
 

Uitslag Brakkensliert 
 
Grote groepen: 
1ste St. Josep Brakskes: We zetten dun tent wir op zunne kop 11 
2de De knappe Koepel Brakke !! :Thuis alles op zunne kop, Breda zet ons wir op. 12 
3de CV de Werftknetters: De Olumpiese Winter Werft Wereld Speule 8 
4de De Steinerkes: Ee zet ‘um WEER op’ 4 
 
Kleine groepen: 
1ste Brakke CV de Meikevers: De Kampioenen zetten ‘um wir op! 10 
2de De Narrekus: Zelf verzonnen beest op kar 6 
3de De Koekuhbrakkers: De koekubrakkers zetten ‘um wir op de kraker van weleer!!! 7 
4de Zooitje ongeregeld: We willen graag een Taandje bijzetten 13 
5de CV op ’t Nippertje: We zetten ons selfie er weer op 15 
6de CV De Boeikes: Hop hop hop 16 
7de Netkids@Deesniex: Netkids@Deesniex 14 
 
Paren: 
1ste CV de Springveerkus: We doen er een schepje bovenop 3 
2de De Tijgertjes: Tijgertjes die voetbalt met een hamster 17 
 
Culture prijs: 
De knappe Koepel Brakke !!  
Grote Groepen Thuis alles op zunne kop, Breda zet ons wir op. 12 
 
Stimuleringsprijs: 
De Toeteleurs (kapel) Kapel nvt 5 
Meikevers (kapel) Kapel nvt 9 
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Dinsdag 21 februari 2023 

Gulden Bal  
Rob Knobel 

Na twee jaar geen Gulden Bal te zijn geweest, was het voor 
de organisatie ook afwachten. Tal van veranderingen zowel 
intern als extern maakte dit een spannende middag. Waren 
de bezoekers al “coronaproof”? Op hetzelfde moment 
Brakkensliert in de binnenstad en teruglopende aantallen 
kapellen.  

Kapellen waren er voldoende, 17 in totaal maakte het Gulden Bal waardig. Zelfs nieuwe 
kapellen, die ook al voor komend jaar al hebben toegezegd.  De bezoekersaantallen waren 
lager dan vorige jaren. Nu iets meer dan 1.000 bezoekers, waar dit normaal ongeveer 
1.350-1.500 bezoekers waren. 

Dit ging echter NIET ten koste van de sfeer, de foyer goed gevuld, in de grote zaal wat 
meer plaats. Maar het was er niet minder gezellig om. Voor de kinderen en kleinkinderen 
was er weer vertier verzorgd door Breda on tour. Toen om 14.00 uur de Prins van 
Giegeldonk het feest opende was de sfeer optimaal. De veranderingen intern zijn, dat de 
commissie aan het verjongen is en dat aantal oudgedienden helaas zijn gestopt. Dus de 
organisatie staat al klaar voor Gulden Bal 2024. De combinatie van Brakkensliert op 
hetzelfde tijdstip als Gulden Bal heeft wel wat kruim gekost maar bijt elkaar niet. Zo zorgt 
Stichting Kielegat dat ervoor zowel jong als oud op carnavalsdinsdag nog voldoende te 
beleven valt. Wij gaan zeker samen  kijken hoe we dit verder kunnen versterken komende 
jaren, want bestaansrecht heeft Gulden Bal zéker en dan zijn alle blije gezichten het 
mooiste compliment. De middag werd afgesloten door hoog bezoek van Prins Arie. Deze 
ontving de originele Gulden Bal sjaal waardoor hij de rest van zijn leven, gratis het Gulden 
Bal mag/kan bezoeken. Daarvoor had Dhr. Depla, onze burgemeester, de zaal weer 
toegesproken en vindt dit evenement, een “relaxed” evenement. Dit gaan we bewaren en 
bewaken voor komende jaren. Deze middag zelfs met een klein positief saldo geëindigd, ik 
heet u allen weer welkom in 2024! 

 

Dinsdag 21 februari 2023 

Ontmanteling & Verbranding van Kiske en Mieske 
Gijs Willems 
 
De laatste avond van deze carnavalsweek, die eigenlijk niemand wil, maar wel moet 
ondergaan.  
De sleutels moeten worden ingeleverd en het Jeugdgevolg en de Prins worden 
ontmanteld. Langzaam verplaatst het gevolg onder leiding van de hofkapel zich naar het 
podium, waar het publiek reeds opgewarmd is.  
Op het podium is het dan zover, de sleutels gaan terug naar de burgemeester. Protocollair 
wordt de Hoogheid ontdaan van zijn scepter, de broek van leer en zijn veren. Het motto 
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voor komend seizoen wordt bekend gemaakt en Kiske en Mieske dalen van het stadhuis 
naar beneden.  
 

Dan beginnen we aan de stoet van het vallen 
en opstaan, de Raad van 11 dragen Kiske en 
Mieske van de Grote Markt naar de Haven. 
Onder de klanken van carnavalsmuziek 
afgewisseld door de dodenmars, staat en valt 
het gevolg samen met Kiske en Mieske en alle 
Kielegatters die meelopen in de stoet.  
Daar vloeit menig traan, omdat het einde in 
zicht is. Bij aankomst op de Hoge Brug in de 
Haven, gaan Kiske en Mieske in de takels en 
worden daar door de Hoogheid verbrand.  
Als afsluiting nog een mooie vuurwerkshow 
en dan is het klaar.  
Tranen worden gedroogd en de laatste 
omhelzingen zijn gedaan.  
En nu begint het incognito carnavallen voor 
het gevolg dan eindelijk. Het gevolg gaat 
terug naar de Prinsenbar, de traditionele 
kleding van het gevolg wordt verwisseld voor 
carnavalskleding. De Die Hards feesten door 
terwijl het bier rijkelijk vloeit en de shotjes tot 
in de late uurtjes worden uitgedeeld.  
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Motto 2023-2024 
 
Uit 77 motto-inzendingen is het motto van Rik Slotboom 
gekozen als het motto voor komend carnavalsseizoen. Rik 
is voor vele Kielegatters de bekende kastelein van Café 
Boeimeer. Een echt Kielegats motto met de verdere 
uitbreiding van de haven. Kielegatters kunnen met dit 
motto alle kanten op: optochtdeelnemers, 
liedjesschrijvers en alle Kielegatse creatievelingen die 
elkaar jaar hun carnavalspak afstemmen op het motto 
kunnen weer gaan nadenken over nieuwe creaties 
gebaseerd op dit motto. 
 

Ontwerp Joost van Dorst. 
 
 

Aswoensdag 22 februari 2023  

Haringhappen 
Danny de Klerk 

Aswoensdag, de dag na de nacht ervoor. De dinsdagavond stond in het teken van afscheid 
van een fantastisch carnaval en als je Prinsenbar Publieke Werken op de woensdagmiddag 
binnen loopt is het weer gewoon PW. Alles schoon en proper, geen confetti meer te zien. 
Een laatste glas bier wordt deze middag gedronken in combinatie met een zilte haring. 
Voorzitter Luciën bedankt de aanwezige vrijwilligers, ik schat in zo’n 50 personen. Prinses 
Francis, steun en toeverlaat van onze hoogheid, bedankt het complete gevolg persoonlijk 
en terecht dat daar wat traantjes bij vloeien. Ons Jeugdgevolg krijgt het applaus wat zij 
verdienen. En ja, Prins Arie of gewoon weer Arjan dankt iedereen voor de fantastische tijd. 
De laatste leutpenningen zijn op! 

 

Zondag 5 maart 2023  

IJsstokschieten bij de Lions Club 
Gijs Willems 
 
Altijd leuk als we een bonusdag kunnen 
carnavallen. Door een NK Sprint op de 
schaatsbaan op de originele datum is de 
dag dat we bij de Lions Club langs gaan 
verzet naar vandaag. 
Hierdoor hebben we ook de 
mogelijkheid om het hele Jeugdgevolg 
mee te nemen. 
Een, voor ons, nieuwe sport wordt 
geïntroduceerd genaamd 
IJsstokschieten. Kort uitgelegd een 
variant op curling. 
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Jong en oud heeft van deze dag genoten en niet onverdienstelijk gegooid, kortom een 
geslaagde bonusdag carnaval. 
 
 
Zondag 19 maart 2023 

Halfvasten 
Diana Nuijten 

Carnaval afsluiten zonder de viering van Halfvasten? Dat kan toch eigenlijk niet? Met 
weemoed dacht ik aan wat een geweldig feest dat dit steeds was. Dus riep ik met mijn grote 
mond, dat ik wel een poging wilde wagen om Halfvasten nieuw leven in te blazen. Ik kreeg 
de goedkeuring van het bestuur en mocht aan de slag. Maar waar was ik aan begonnen? Als 
groentje binnen Stichting Kielegat kende ik ‘de paadjes’ nog maar amper, ik was een 
‘eenmans-commissie’ en het handboek ‘How to organize an event with zero budget’ stond ook 
niet in mijn boekenkast.  

Toch was al vrij snel besloten om klein te beginnen en een soort van muzikale kroegentocht 
te gaan houden: dweilend van kroeg naar kroeg. Vijf kapellen meldden zich aan en ik kreeg 
gelukkig volop medewerking vanuit de horeca om een programma in elkaar te draaien. En 
dat viel niet mee, kan ik je vertellen, want vooral in de laatste anderhalve week moest ik 
dagelijks kleine veranderingen aanbrengen in het tijdschema en ook nog rekening houden 
met het feit dat om 17.11 uur de Prins terug in Publieke Werken moest zijn voor het 
inleveren van de plakken bij de VvdP. 

Bloednerveus stapte ik de bewuste 19 maart mijn bed 
uit en eenmaal bij PW klotste het zweet onder de 
oksels. Maar Hannes stelde mij al snel gerust en in 
overleg met de muzikale leiders van topkapellen 
Aogse Bluf, Tworwelwa, de Loze Lavers, de 
Toeteleurs en de Bimde Blaozers werden de laatste 
puntjes op de spreekwoordelijke i gezet. In een lange 
stoet vertrokken we vanuit Publieke Werken naar de 
eerste tussenstop De Haagse Poort. De kapellen 
speelden lopend om en om enkele nummers en het 

leek wel of daardoor de zon steeds meer begon te schijnen. En leuker nog: bij elke kroeg 
waar we stopten, werd de stoet ook groter en groter! Vanuit de Haagse Poort gingen we 
door naar Café Lievense en van daaruit naar de Havermarkt, waar we bij café Bruxelles ook 
nog werden getrakteerd op een optreden van Peter Selie. Oh ja, en natuurlijk ook nog de 
bloemenhulde bij de Troubadour o.l.v. Marco van de Wijngaard. Met zeker 250 man 
vertrokken we vervolgens naar de Bruine Pij om uiteindelijk af te sluiten met het eindfeest 
bij Publieke Werken, in combinatie met het inleveren van de plakken bij de Vrienden van de 
Prins. 

Ik heb uiteindelijk enorm genoten van deze dag en aan de reacties van andere aanwezigen 
te merken, was ik gelukkig niet de enige. Het dweilen van kroeg naar kroeg en het zowel 
binnen- als buitenspelen van de kapellen maakte dat voor mij deze dag geslaagd was. Mijn 
zeer grote dank gaat uit naar iedereen die er deze dag bij wilde zijn, met een speciale 
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waardering voor: de goede 
samenwerking met de horeca, 
Hannes de Diender voor de tijd-
technische ondersteuning, Anouk 
voor de geweldige PR, Ronald 
Dankers voor het leggen van de 
contacten met de horeca, mijn eigen 
man die gelukkig ook zonder 
microfoon zich verstaanbaar kan 
maken en alle andere mensen die mij 
geholpen hebben deze dag te mogen 
organiseren. Maar de allergrootste dank gaat uit naar de kapellen Aogse Bluf, Tworwelwa, 
de Loze Lavers, de Toeteleurs en de Bimde Blaozers: zonder jullie muzikale medewerking 
was deze dag onmogelijk geweest en jullie waren geweldig!! 

 

Zondag 19 maart 2023 

Inleveren plak VvdP 
Rob van den Maagdenberg 

Het inleveren van de plakken vond samen plaats met het Halfvastenbal wat dit jaar weer 
voor het eerst werd georganiseerd in Breda, het Halfvastenbal werd afgesloten in PW 
waarna aansluitend het inleveren van de plakken werd georganiseerd. De voorzitter van 

de VvdP heeft een 
onderscheiding uitgereikt 
aan de aftredende Prins 
Arie en hem bedankt voor 
de vier jaar dat hij het 
carnaval in Breda is voor 
gegaan. 
Daarnaast ook een van de 
pages (Jiske) bedankt voor 

haar laatste jaar om vervolgens het inleveren van de plakken te starten.  Deze werden in 
ontvangst genomen door Prins Arie en Page Jiske, ook hier was de opkomst weer heel 
goed, mede doordat er vele vrienden mee gegaan waren met de stoet van het Halfvasten. 
De plakken werden in grote getale omgehangen met een goed stukje muziek van de 
diversen kapellen. Al met al wederom een geslaagde middag en op naar carnaval 2024. 
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Zondag 26 maart 2023 

Diest 
Danny de Klerk 

Carnaval zit erop, Halfvasten is gevierd. Maar voor 
degene die er echt geen genoeg van krijgen is er dan 
altijd nog een bezoek aan onze vrienden van het Gilde 
van de Tielenbuis in Diest. Traditioneel bezoekt onze 
hoogheid onze Belgische zusterstad, spreekt warme 
woorden over de vriendschapsbanden en reikt hij echt 
zijn allerlaatste Kieleplak uit. Dit in de ochtend, helaas 
dit jaar niet in de klassieke Lakenhallen, maar aan de 
rand van het centrum in een ietwat gedateerde kantine. 
In de middag is Prins Arie dan definitief incognito, samen 
met andere Kielegatters (zo’n 6 bussen vol) en 
Diestenaren om de Stoet van Diest te bekijken. Een 
bijzondere traditie!  

 

Zaterdag 13 mei 2023 

Vrijwilligersbedankmiddag  
Sigrid Schuurmann 

Het is voorjaar: tijd om onze Kielegatse vrijwilligers eens in het zonnetje te zetten! 
Gedurende het carnavalsseizoen is iedereen druk in de weer om een prachtig feest te 
organiseren. Tijdens de Vrijwilligersbedankdag waarderen we onze vrijwilligers voor deze 
inzet.  
 
Op een prachtige lentedag verzamelden zo’n 100 vrijwilligers bij café Boeimeer. Ondanks 
dat Nederland de finale van het Songfestival dit jaar niet eens bereikt had, was ‘Kielegats 
Songfestival’ toch echt het thema dit jaar. Dat hield in: een wandeling door ut Kielegat met 
songfestival-acts én Kielegatse zwaaivlaggetjes. Van een heus minisongfestival onder 
leiding van Lucien en Rutger, naar karaoke zingen met de 3 J’s (Janneke, Janinka en Jiske), 
tot een Bredaos Songfestival (Blèèrfêêst!) kwis door Pim en Patrick.  
 
Iedereen genoot zichtbaar van het zonnetje, een hapje en drankje én elkaar. Wat hebben 
we toch een fantastische club mensen die zich inzetten voor de stichting. Daar mogen we 
trots op zijn! 
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Terugblik (h)-ex Hoogheid Prins Arie d’n Irste   
 
Beste Kielegatters,   

Op een dag krijg je de vraag of je de leutvorst van het Kielegat wil 
worden. Een enorme eer, waarbij je op dat moment nooit kan 
overzien wat er allemaal op je af gaat komen. Een bomvol programma 
dat je samen doorloopt en beleeft met een ontzettend toegewijde 
club mensen. Je komt terecht in een warm bad van vele vrijwilligers 
die zich altijd weer keihard inzetten voor het carnaval in het Kielegat. 
Al die dagen vroeg op pad met hilarisch gezellige bus-momenten.  
Van grote menigtes op de Grote Markt tot intiem carnaval in 
huiskamers. Al die verschillende facetten van Carnaval die je mee 

mag maken, soms met een traan en gelukkig veel vaker met een grote lach. De vele foto’s, 
high-fives met kinderen en blije gezichten van mensen. Het is allemaal onvergetelijk. Ik heb 
het opgeslagen in mijn geheugen en kijk er met heel veel plezier op terug.     
 
Want ja, na vier jaar Hoogheid van het Kielegat te mogen zijn geweest is het tijd om terug 
te kijken op een geweldige en turbulente periode.  Want wat hebben we vreemde 
carnavalsjaren gehad. Jaren die daardoor ook uniek werden. Een plotselinge 
sleuteloverdracht op het bordes en veel voor een camera Carnaval uitstralen. Het zijn ook 
die dingen die deze Prinsentijd onvergetelijk hebben gemaakt. Het samen smachten naar 
weer een normale Carnaval.  
  
En dan is het eindelijk zover: Elluf Elluf! Met gelukkig ook weer de presentatie op een 
bomvolle Grote Markt.  Het seizoen is begonnen, we gaan samen weer een vol 
carnavalsseizoen beleven. Met al die voorfeesten en natuurlijk met een echte Carnaval. 
Maar ook met een Grote optocht, die eindelijk weer doorgaat.  
 
Wat heb ik ontzettend genoten van heel het carnavalsseizoen. Het was in één woord 
fantastisch.  Mijn laatste jaar als Prins van ut Kielegat. En eigenlijk heb ik niet de feestjes 
afgestreept, maar vol van elk moment genoten.  
Samen met de fantastische pages Jiske en Danielle, onze nieuwe Sik, steun en toeverlaat 
Gijs, die deze taak geweldig heeft opgepakt, heb ik telkens alle energie erin gegooid en 
alles gegeven. We hebben gestraald.  Met de gehele Raad van Elf, Martijn als voorzitter 
van de Raad, nar Thierry, Hannes d’n diender, die er altijd staat, en niet te vergeten onze 
buschauffeur Paul.  We hebben enorm veel gelachen en plezier beleefd. Van alle 
voorfeesten tot aan de Grote optocht. Van de sleuteloverdracht tot aan de verbranding 
van Kiske en Mieske. Het is een enorme eer om jullie te mogen zijn voorgegaan als 
leutvorst.   
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Ik wil er zomaar wat hoogtepunten uit halen. En dan denk ik allereerst aan het emotionele 
moment bij de mensen uit de Oekraïne in de Koepel. Wat was dat indrukwekkend. Met een 
traan in de ogen hadden we 10 minuutjes de tijd om de emotionele verhalen te verwerken, 
alvorens we op het Brakkenbal in het Chassé aankwamen. Daar heb ik iedereen nog maar 
gewezen op hoe gelukkig wij moeten zijn dat wij dit hebben: in vrijheid samen met je 
kinderen en met elkaar zo’n geweldig feest mogen vieren. Het was heel speciaal. Maar 
natuurlijk ook weer de schitterende intocht met sleuteloverdracht op een bomvolle Grote 
Markt en het nog indrukwekkendere afscheid op de Markt met mijn eigen lied ‘Breda, je zit 
in m’n hart.’ Ik ga het nooit meer vergeten. Het Kielegat blijft voor altijd in mijn hart.   
 
Maar als Prins besef ik me maar al te goed dat we carnaval met zijn allen samen maken. Ik 
mag daar als Prins staan, maar dat kan nooit zonder de inzet van al die vrijwilligers die we 
in het Kielegat rijk zijn. Al die mensen in de diverse commissies die een heel jaar keihard 
werken voor dat ene gezamenlijke doel: er een enorm geslaagd feest van maken. Gewoon, 
omdat we Carnaval allemaal hetzelfde voelen.  En als het dan weer is gelukt, ik al die 
vrijwilligers zie stralen, dan mogen we met zijn allen enorm trots zijn.  Nooit eerder was 
het zo vol en gezellig in het Kielegat. Overal waar we kwamen was het een groot feest. Het 
buitencarnaval leeft weer als nooit tevoren, met als hoogtepunt een enorm drukbezochte 
optocht, die eindelijk weer door kon gaan.  Iedereen enorm bedankt. Door jullie toedoen 
en harde werk kunnen we terugkijken op een geslaagd carnavalsseizoen. Een volledig 
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carnavalsseizoen waarbij we 1 conclusie kunnen trekken: Carnaval in het Kielegat is nooit 
weggeweest en was dit jaar grootser dan ooit.   
Samen met mijn partner Francis en onze kinderen, Lennie, Rikke, Noah, Jake en Neva 
hebben we genoten van alles wat Carnaval in het Kielegat is. Ik kijk vol vertrouwen uit 
naar een volgende Prins die deze geweldige ervaring mee mag gaan maken. En dan proost 
ik, ergens aan een bar, weer op het leven met de mooie woorden die ik als Prins als 
afsluiting altijd heb gebruikt: Hoog het lied, Hoog het hart, Hoog het Kielegat. Bedankt voor 
alles!   
 

Prins Arie d’n Irste en zijn gevolg 2023 
 

Hoogheid   Prins Arie d’n Irste  Arjan Broeders 
Secretaris   Sic    Gijs Willems 
Pages        Jiske van Geijtenbeek 
        Danielle Genefaas 
Pliessie   Hannes de Diender  Johan Lens 
Nar    Thierry Adriaan  Thierry Gulickx   
Voorzitter van de Raad     Martijn Janssen 
Raad van 11       Gijs Dames 
        Remco van Dongen 
        Rob Houtepen 
        Martijn Janssen 
        Steven van ’t Klooster 
        Joey van der Kooij 
        Patrick van Mierlo 

Richard Maas 
        Joost van Neerven 
        John Thijssen 
        Jules Voncken   
Hofchauffeur       Paul van Alphen 
 

Jeugdraad 
 

Jeugdprins       Reyn Eland 
Jeugdprinses       Noor Prenger 
Pages        Yasmine Frijters 
        Lot Flach 
Pliessie       Reinout Blom 
Nar        Koen Geervliet 
Raad van 11       Naomi van Beers 

Steef de Bekker 
Lucas de Bie 
Tommie Geervliet 
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Flip Geutjes 
Floor Herrijgers 
Hugo de Klerk 
Nina de Klerk 
Mila van Rijckevorsel 
Bente Timmermans 
Bo Vreugde 
Philine Wirken 

 

Persoonlijke Onderscheidingen Prins Arie d’n Irste 2023 
 

# Naam Datum 
1. Remco van Dongen Vr 18 nov 2022 
2. Paul van Alphen Zo 8 jan 2023 
3. Gijs Willems Zo 8 jan 2023 
4. Dennis Nuitermans Zo 15 jan 2023 
5. Dennis Rijnders Za 4 feb 2023 
6. Els Broeders Za 21 jan 2023 
7. Jurgen van Nijnatten Zo 5 feb 2023 
8. Maurice Willemse Zo 5 feb 2023 
9. Pascal van Beek Vr 17 feb 2023 
10. Jurriaan van Meer Za 18 feb 2023 
11. Danielle Genefaas Ma 20 feb 2023 
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Daar is Prins Arie (Prinsenlied)  
Tekst/Muziek: Arjan Broeders 
 
Refrein 
Daar is Prins Arie, hé ziede dat   
Hij loopt met carnaval voorop in onze stad  
Daar is Prins Arie, hé ziede dat   
Hij is de Prins van ut Kielegat   
 
Couplet 1     
Toen hij een heel klein ventje was liep hij met zijn trompet  
Nu gaat ie voor in ‘t Kielegat, de steek is opgezet   
En gaan we samen hossen op de Markt     
Dan gaat ie voorop in de pret.   
 
Refrein 
 
Couplet 2  
T’is carnaval, vanochtend al mun pakske aongedaon,   
K' ben nerregus anders liever, ik wil op de Markt staan   
Daar proosten we nog samen op ut leven,  
Met onze Prins, daar komt ie aan.   
 
Refrein 
 

Breda, je zit in mijn hart 
Tekst/Muziek: Arjan Broeders 

 
Met ’n jas in m’n hand ren ik uit het station 
Omdat ik geen moment langer meer wachten kon 
Ik kom altijd weer thuis als ik de Grote Toren zie 
Dat gevoel, dat ik als geen ander ken ….. omdat ik een 
Bredanaar ben 
 
Ben ik thuis zegt m’n dochter “Hoe is ‘t, witte dat, 
K’eb van oma nog un stukske Kwatta gehad” 
En ik vraag: “Hé, gaode gij meej naor de stad?” 
 
T’is waar iedereen je groet 
Stroomt ons echt Bredase bloed 
Hier voel ik mij thuis, hier is alles goed. 
 
Refrein 
In Breda, in Breda Plekske tussen Mark en AA 
Daar ben ik gelukkig, als ik naast de Toren sta 
Waar het leven echt gevierd wordt op de Mart 
Breda, je zit in mijn hart 
Ja lalala lala lala  Ja lala lala lala lala 
 
Tussenstuk: 
Trots op NAC, fiets ik naar het Spanjaardsgat 
Pak ’n pilske en we proosten samen op ut Kielegat 
 
Refrein: 
 
Ja lalala lala lala  Ja lala lala lala lala  (2x) 
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Terugblik Pages 
Jiske van Geijtenbeek 

Op 11-11 werd ik voor de laatste keer geïnstalleerd als page van ut Kielegat. Een bomvolle 
Grote Markt Zuid stond op ons te wachten, net als een bomvolle agenda vol pracht 
feestjes en bezoekjes. Wat heb ik elke keer weer genoten. Toch kijk je als page enorm uit 
naar het moment dat het écht carnaval is; het moment dat je met een kapel voor je, niet 
voor gek loopt op de Grote Markt. 
Carnavalszaterdag start als vanouds lekker vroeg (laten we het vooral niet over de 
starttijd van de vrijdag hebben..) met een worstenbroodje in onze allerleukste Prinsenbar. 
Het eerste Schrobbelèrtje is genuttigd en de biertjes smaken weer goed. Klaar om naar het 
Gelag der Vorsten te gaan. Alle gevolgen krijgen de sleutels van de stad/het dorp 
overhandigd van de burgemeester, waar wij (gelukkig) nog even op moeten wachten. Na 
een stevige lunch bij Hotel de Keyzer, maken we ons klaar voor DÉ intocht. De blauwe 
schuit bij Café de Haagse Poort wordt blauw geverfd, we hijsen Arjan op zijn paard en 
verplaatsen ons naar de Grote Markt. Deze prachtige markt staat echt helemaal vol 
feestende Kielegatters (en bovensloters, maar daar gaan we het niet meer over hebben). 
Kippenvel moment als Prins Arie de sleutels van de stad krijgt: DE STAD IS VAN ONS! 
Vanaf een kolkende markt, gaan wij naar een uitermate stil Begijnhof om het prinsenzaad 
te strooien. We mogen nog een 433 jaar oud, officieel document van Prins Maurits zien, 
waarna we weer doorgaan naar de Kapellen Tempel in de Avenue. Ook de Paardenmop 
wordt uitgewisseld in Café de Beyerd, waarna we even kunnen uitrusten in Hotel de 
Keyzer.  
  

 
Een momentje rust en tijd voor een goeie boojem voor de avond. Na het eten een bezoekje 
bij het 076 bal in de Mezz, en meteen weer door naar de andere gevolgen in Breda; CC ’t 
Aogje en CC Giegeldonk. Altijd fijn en gezellig om bij de andere gevolgen uit Breda op 
bezoek te gaan. Met een laatste ritje van de dag van onze geweldige hofchauffeur Paul, 
eindigt onze dag traditiegetrouw in de prinsenbar Café Publieke Werken. Met de taxi naar 
huis, pakje wassen en op naar carnavalszondag! 
Lieve Kielegatters, ik heb 4 jaar lang enorm genoten van de allermooiste functie in het 
gevolg, maar het is tijd voor vers bloed. Jullie zijn, waren en blijven FANTASTISCH!!!!!!!!!!! 
(11 uitroeptekens natuurlijk). 
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Danielle Genefaas 

Eindelijk weer een jaar dat alles doorgaat, en wat hebben we ervan genoten met elkaar. 
Wat een drukte! Ik heb de markt nog nooit van mijn leven zo vol gezien!  

We hebben zo veel meegemaakt met elkaar dit seizoen. Er is niet 1 favoriete dag… iedere 
dag met elkaar op pad was weer geweldig. Altijd met een lach, en ook eens een traan.  

Een herinnering wat me altijd zal bij blijven, was ons bezoek aan de koepel, waar de 
vluchtelingen uit Oekraïne worden ondergebracht. Onwetend wat we zouden treffen toen 
we binnenstapten, waren we overspoeld met mensen die ons heel warm ontvingen, een 
polonaise en heel veel foto’s. Een groot contrast met wat ze thuis hebben achtergelaten. 
En met wat er buiten de koepel voor feestgedruis in Breda gaande was op dat moment. Dat 
heeft op ons allemaal indruk gemaakt.   

En zo vaak hebben wij de slappe lach gehad met zijn allen, vooral in de bus tussen alle 
bezoeken door hebben we veel lol gemaakt. Bokito de aap die rouleerde door heel Breda, 
en Jiske en ik samen verkleed op dinsdagavond als Bokito… hebben we vooral zelf nog 
buikpijn van het lachen van over.  

En Arjan met zijn prachtige lied over Breda, dat zit zeker in mijn hart. In de Grote Kerk, op 

de Grote Markt, in de kroeg, wat speciaal om mee te maken hoe dit lied door heel de stad is 
gehoord. Echt geweldig.  

Volgend jaar op pad met de nieuwe Prins en Page, daar ga ik nog veel plezier aan beleven, 
en hopelijk.. strôômt ut lekker deur! 

Dankbaar ben ik voor iedereen die zijn steentje heeft bijgedragen aan weer een 
fantastisch seizoen in ut Kielegat, tot volgend jaar kanjers!  
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Terugblik Pliessie van ut Kielegat, Hannes den Diender 
Johan Lens 

 
Na twee jaar corona te hebben gehad, konden we dit jaar weer van alles doen.. 
Was wel even wennen na die afgelopen twee jaar. Elf elf zoals vanouds, dat was een lekker 
gevoel. 
Daarna naar de andere hoogheden, zoals vanouds. Zelfs dit jaar een nieuwe Kielegatse 
bus, mijn derde als Pliessie van ut Kielegat. 
Dan het carnaval, daarvoor al vele (voor-)feesten gehad, terug van weggeweest zal ik maar 
zeggen. 
Dat was een heerlijk gevoel.  Ook voor het 4e jaar was Prins Arie weer van de partij. 
De Prinsenbar was ook dit jaar Publieke Werken, zijn twaalfde, daar hebben we weer wat 
af gefeest en gedronken.  Ook zijn we naar de diverse andere adressen geweest waar het 

zeker even zo gezellig was, dan is het 
moeilijk om weg te gaan.  Maar als je mij 
vraagt wat is er bij mij blijven hangen 
tijdens carnaval dan kan ik alleen maar 
zeggen “De Koepel”. 
Daar zijn we ook geweest, daar wonen 
tijdelijk vele Oekraïners, vele gevlucht 
voor het geweld daar in hun land. 
Dat deed me wel wat, van het ene groot 
gezellig feest naar…………. daar zijn even 
geen woorden voor. 
Wat waren wij met zijn allen stil, verbaasd, 
waterige ogen…….. en ga zomaar door. 
Rondje koepel binnen in, wat waren die 
mensen blij dat wij er waren, even alles 
tijdelijk opzijzetten van die ellende daar in 
hun land.   Dit is/was heel wat anders en 
dan het omschakelijken van het ene naar 
het andere dat was moeilijk. 
Zo zie je maar, denk je alles te hebben 
meegemaakt, en dan dit. 
Maar zoals de motto’s luiden: Zet ‘um wir 
op” gaan we gewoon zeggen “Ut stròòmt 
lekker deur”. 
Zullen we daar maar vanuit gaan? 
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Terugblik voorzitter Raad van 11 
Martijn Janssen 

 
Zo’n eerste seizoen als voorzitter van de raad was erg wennen, maar wel ontzettend mooi. 
Veel nieuwe mensen leren kennen, andere mensen beter leren kennen en nieuwe 
activiteiten meegemaakt. Als hoogtepunt is er natuurlijk altijd de dinsdag. Als iedereen 
zich dan toch maar weer uit bed sleurt om die laatste dag in te gaan en dan uiteindelijk te 
eindigen met een knalfeest. Ook ons bezoek aan de koepel was een heel bijzonder moment 
dat ik absoluut niet had willen missen. 

 

Lustrumfeesten 
Gijs Willems 
 
Dit jaar hebben we verschillende lustrumfeesten mogen inhalen vanwege de Corona, wat 
het wel extra speciaal heeft gemaakt. We zijn dit seizoen bij de volgende verenigingen 
langs geweest: 
 
CV Simpel   33 jarig bestaan 
CV De Narrekoppen 66 jarig bestaan 
CC ’t Aogje   66 jarig bestaan 
Leurse Leut   66 jarig bestaan 
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Leuttax 
Jeroen Jagas/Channah van den Boogaard 

Onder het mom ‘Hedde un uurke’ hebben 
we dit jaar tijdens carnaval veel 
verschillende collectanten in ut Kielegat 
zien lopen met de welbekende 
collectebus. 
Voor het eerst dit jaar kon er een echte 
Leuttax-speld worden gekocht in ruil 
voor een leutpenning of gelijk bedrag in 
cash of via de QR-code. De belangstelling 
was groot! 
Veel mensen wilden graag de mooie, rode speld aanschaffen om hun 

outfit hiermee te verfraaien en zo te laten zien dat ze hun bijdrage hebben geleverd aan ut 
Kielegat middels de leutigste belasting die we hebben: de Leuttax. De 2000 speldjes waren 
zo snel uitverkocht, waardoor we vanaf maandagmiddag mensen moesten teleurstellen en 
alleen een kleurige sticker konden overhandigen in ruil voor hun donatie. 
Voor de vrijwilligers die zich dit jaar in grote getale hebben ingezet, hebben we niets dan 
lof. 
Onvermoeibaar en met een stralende lach hebben zij ervoor gezorgd dat er heel wat geld 
uit de zakken is geklopt, zodat het budget van de stichting er nog weer beter uitziet. 
Dank!! 
Volgend jaar hopen we deze collectanten weer in te mogen zetten en hopen we natuurlijk 
ook op nieuwe gezichten. Als Commissie Leuttax zorgen we ervoor dat er nog meer 
speldjes beschikbaar zijn, zodat iedereen deze kan aanschaffen. 
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Club Kielegat  
Jasper Mol 

Club Kielegat kijkt terug op een zeer succesvol seizoen. 
In november 2022 telde wij 50 leden. Aan het einde van 
carnaval 150 leden. En daar zijn we enorm trots op! 

Vorig jaar waren we beperkt in tijd en mogelijkheden 
door corona. Seizoen 2022-2023 was het eerste echte 
volle carnavalsseizoen. We waren dan ook wat blij met 
aanvulling op ons clubje. Inmiddels draaien we Club 
Kielegat met vijf vrijwilligers. 

Wij beschouwen Club Kielegat als een echte startup. We 
moeten groei creëren, terwijl we al gestart zijn. We 
hebben ideeën in overvloed maar moeten nog ontdekken 
wat aanslaat en wat werkt. Tegelijkertijd is er maar een 
heel kort tijdskader waarin we kunnen acteren. Rond 
11/11 en vanaf de nieuwjaarsborrel tot en met eind 
carnaval.  

Terwijl wij zelf nog aan het zoeken waren naar een 
identiteit en vorm moesten andere afdelingen van 
Stichting Kielegat weer wennen aan ons. Waar staat 
Club Kielegat voor? Dit blijkt nog niet altijd even goed 
bekend. Belangrijk dus om dit te blijven herhalen: 

Club Kielegat zet zich in om het jeugdcarnaval te 
optimaliseren en uit te breiden. Je wordt lid van Club 
Kielegat omdat je carnaval, en jeugdcarnaval in het 
bijzonder, een warm hart toedraagt.  

Zoals gezegd het eerste seizoen was nog zoeken. We hebben ontdekt dat we veel 
creativiteit in ons clubje hebben en dat we snel kunnen schakelen als dat nodig is. Wij 
hebben ook ervaren dat een vrijwilligersorganisatie anders werkt dan het bedrijfsleven. 
Tijdslijnen zijn (veel) langer en afspraak is niet altijd afspraak. Dit heeft (soms) tot onbegrip 
geleid. 

Voor komend seizoen hebben wij alweer veel ideeën. We gaan ons richten op drie 
onderdelen: 
1. Het optimaliseren en uitbreiden van jeugdcarnaval binnen Stichting Kielegat. 
2. Het werven van nieuwe leden. 
3. Toegevoegde waarde creëren voor bestaande leden. 
 
We hebben er nu alweer heel veel zin in! Wij beseffen ons dat we niet alle ideeën in een 
seizoen kunnen uitwerken. Hoe graag we ook willen. Elk seizoen weer verbeteren, dat 
streven we na.  
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Raad van Toezicht  
Norbert Kuijper 

Het afgelopen jaar bestond de Raad van Toezicht uit mevrouw Lous de Morree en de 
heren Will Hense, Jeroen Doorakkers , Ruud van de Reijt en Coen Bruijns. Norbert Kuijper 
fungeerde als voorzitter. 

De Raad kwam met regelmaat bijeen om de actualiteit rond de Stichting te bespreken. 

Op 2 november werd de traditionele jaarvergadering met het Algemeen Bestuur van de 
Stichting gehouden in het Roode Hert waar een jarige Will onze gastheer was. 

Voorafgaand aan de vergadering maakte de Raad kennis met de nieuwe bestuursleden en 
wenste hen succes met hun belangrijke vrijwilligerswerk.  

In de vergadering werd stil gestaan bij de 
vele activiteiten die ondanks de 
beperkingen toch vorm hadden gekregen 
aan de hand van het prachtige jaarverslag 
van de secretaris. 

De penningmeester werd decharge 
verleend voor zijn gevoerde beleid en er 
werd stil gestaan bij het feit dat hij dat 
inmiddels al een groot aantal jaren 
voortreffelijk doet. 

We stonden op 2 november aan de vooravond van weer een normaal carnavalsseizoen en 
de verwachtingen waren dan ook hoog gespannen. 

Met plezier was de Raad dan ook vertegenwoordigd bij zo goed als alle activiteiten van de 
stichting.  Lous de Morree onderstreepte die aanwezigheid door als Bredaos Taalvirtuoos 
aan de haal te gaan met de 1e prijs van het Bredaos Dikteej. 

De enorme drukte tijdens de Carnavalsdagen vervoert natuurlijk met trots, maar de Raad 
is ook doordrongen van het feit dat de stichting op het gebied van veiligheid aan de 
grenzen is gekomen van haar verantwoordelijkheid. 

Samen met de Gemeente Breda en de Horeca zal er intensief overleg moeten zijn hoe ook 
in de toekomst ons zo geliefde feest veilig te houden.  
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Bestuur seizoen 2022-2023 

Afgetreden zijn: 

 Stoffel Geerards 
 Jeroen Jagas 
 Patrick Mertens (als Toehoorder) 

Toegetreden zijn: 

 Sigrid Schuurmann 
 Patrick Mertens (als Bestuurder) 
 Gijs Willems (Toehoorder) 

Het Dagelijks Bestuur werd gevormd door: 

 Lucien Verhoef  Voorzitter  
 Danny de Klerk  Vicevoorzitter  
 Pascal van Beek  Secretaris  
 Wim Geppaart  Penningmeester  
 Rutger Westenburg  Sjef Inkomende Geldstromen  

Het Algemeen Bestuur werd gevormd door het Dagelijks Bestuur en: 

 Jurriaan van Meer  Sjef Evenementen 
 Patrick de Leeuw  Sjef Evenementen         
 Hans van den Buijs               Sjef Evenementen 
 Jeroen de Lange  Sjef Facilitaire Zaken 
 Anouk Bakkers-de Smet  Sjef Pers & Promotie 
 Patrick Mertens  Sjef Protocol 
 Sigrid Schuurmann  Sjef Groei & Bloei 
 Pim van Bel   Sjef Creatieve Denk Tank 
 Jorrin Schouten  Sjef Veiligheid 

Verder namen deel aan het Algemeen Bestuur: 

 Gijs Willems, als Secretaris van de Prins  
 Meriam van den Enden, als notulist 
 Peter Verheijden, als juridisch adviseur (op afroep) 
 Patrick Nuijten, als toekomstig vervanger van Rutger 
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Orde van ut Kielegat 
 

Afgelopen seizoen zijn de volgende personen toegetreden tot de Orde van het Kielegat. 

 
Lid in de Orde van het Kielegat  (4 kleuren speld) 

 Maarten van Gils 20-01-2023 
 Dennis Rijnders  03-02-2023 
 John Thijssen  16-02-2023 
 Willem Lentz  18-02-2023 
 Dennis Vrolijk  18-02-2023 

Ridder in de Orde van het Kielegat (Bronzen speld) 

 Barry van de Liefvoort 08-01-2023 
 Patrick Mertens  20-01-2023 
 Hans van der Steen 18-02-2023 

Officier in de Orde van het Kielegat (Zilveren speld) 

 Jos de Wit  08-01-2023 
 Stoffel Geerards  02-02-2023 
 Meriam van den Enden 05-02-2023 
 Gory Smits  05-02-2023 
 Ron Klasen  11-02-2023 
 Jeroen Jagas                         20-02-2023 

Commandeur in de Orde van het Kielegat (Gouden speld) 

 Willem Hartmans  10-02-2023 
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Nawoord voorzitter Stichting Kielegat 
Lucien Verhoef 
 
Lieve Kielegatters, 
 
En ja, we mochten weer! Misschien in het begin nog een beetje met de rem erop maar al snel 
besloten we om ons te focussen op een “normaal” carnaval. Na 2 jaar covid waarin we bijzonder 
creatief waren om ondanks de beperkingen de Kielegatter toch een mooi carnaval aan te bieden, 
wilden we toch echt weer voor een knal-versie gaan in 2023. En dat is goed gelukt!! 
 
De aftrap op 11/11 was gelijk een groot succes met 
wederom een toename van de bezoekersaantallen 
ten opzichte van 2019. En eigenlijk is dat de rest van 
het seizoen de tendens geweest. Druk, druk druk! 
Zonder uitzondering was het op alle carnavalsdagen 
druk, in de middag en de avond.  
Natuurlijk een geweldig groot compliment voor al 
die vrijwilligers die al vanaf de zomer actief waren 
om de evenementen waar ze bij betrokken zijn goed 
weg te zetten. Het zeer toepasselijke motto “Zet’um 
wir op” werd door iedereen omarmd en met veel 
energie en creativiteit werden de evenementen 
georganiseerd. 
 

Die drukte is natuurlijk geweldig maar 
brengt ook zorgen met zich mee. We zijn 
allemaal heel enthousiast over al die 
Kielegatters en bezoekers van onze 
mooie stad die hier carnaval vieren, maar 
dat moet wel op een veilige manier 
kunnen. Als vrijwilligersorganisatie 
kunnen wij die veiligheid niet meer 
bieden op de manier zoals we de laatste 
jaren carnaval hebben georganiseerd 
vanuit het perspectief van veiligheid. Dat 
moet veranderen! 
Ook de keuze van muziek is een zorg. We 
begrijpen heel goed dat dingen 
veranderen en dat muziek daar ook bij 
hoort maar het moet geen halve rave 

party worden. Op verschillende buiten locaties had de muziek vaak niets met carnaval te maken. Er 
is voldoende moderne carnavalsmuziek om een heel leuk en echt carnavalsfeest te organiseren. 
Dus een gecoördineerde programmering is zeer wenslijk.  
 
Voor mij persoonlijk was het ook een bijzonder jaar. Bij alle evenementen realiseerde ik me dat het 
de laatste keer was als voorzitter van deze geweldige Stichting. Zes jaar lang heb ik deze mooie 
club mogen leiden en dat heb ik met heel veel plezier gedaan. Vanaf 10 juni geef ik de carnavaleske 
hamer over aan Rutger Westenburg. Dus geen zorgen, alles blijft lekker deur strôômuh!! Ik heb 
genoten van het enthousiasme en creativiteit van onze vrijwilligers en ik heb vele malen vol trots 
tussen de feestvierende Kielegatters door de stad gelopen. Ik zie jullie volgend jaar met carnaval. 
Ik ben nog steeds herkenbaar aan mijn hoofddeksel.  
 
‘Oudoe & bedâânkt!  
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© 2023. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een 
geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, 
mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de 
Stichting Kielegat. Ondanks alle aan de samenstelling van dit jaarverslag bestede zorg kan noch de uitgever (Stichting 
Kielegat) noch alle auteurs aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade die het gevolg is van enige fout in deze 
uitgave. 
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Partners van ut Kielegat 


